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Türkiye İşçi Partisi'nin 4-5 Mart günleri toplanan Merkez Yönetim Kurulu, ülkemizdeki son politik gelişıneleri де. 
gerlendirmiş ve bir bildiri yayınlamıştır. 

Türkiye İşçi Partisi tarafından yayınlanan bildiride CHP'nin “kendisini oylarıyla iktidar yapan işçi sınıfı ve emekçi kitlelere sırtını dönerek yerli ve yabancı tekellerin çıkarların ön planda tuttuğu" belirtildikten sonra, geçmiş МС dönemlerinin üzerinde şöyle durulmaktadır: 

“Emperyalizm ve büyük burjuvazi baskı ve sömürüsünü artırarak sürdürmek için 12 Mart hükümetlerinden sonra bütün gerici partileri biraraya getiren 'cephe' formülünü buldu. Burjuva parlamenter usuller içinde oluşturulabilecek en gerici iktidar olan Milliyetçi Cephe iki buçuk yılı aşkın bir süre emperyalizmin ve tekellerin kârlarını artırırken işçi ve emekçilerin uyanışını, örgütlenişini önlemek için de yoğun bir terör Sürdürdü. 
Saldırı ve cinayetler, lokavtlar, toplu işten çıkarmalar, faşist terör Sürekli olarak tırmandırıldı.” 


CHP'NİN EKONOMİK ÖNLEMLERİ 


Bildiride daha sonra hükümetin aldığı son ekonomik tedbirier üzerinde durulmaktadır. CHP'nin bir takım vaadlerle geniş kitlelerin oyunu alabildiğini belirten bildiride, son ekonomik girişimler ise şöyle değerlendirilmektedir: 

“CHP bugün pahalılığı önleyici tedbirler yerine Türkiye kapitalizminin çözümsüz sorunlarının faturasının işçi ve emekçi 5шіПагіл üzerine yıkılması sonucunu doğuracak ekonomik tedbirler almaktadır. Emperyalizmin ve büyük sermayenin çıkarları geniş emekçi kitlelerin çıkarlarına tercih edilerek yüksek oranda bir devalüasyon gerçekleştirildi. 
Şimdi hükümet yetkilileri devalüasyonun olumsuz sonuçlarınm dar gelirlilerin sırtına yıkılmaması için tedbirler alacaklarını söylüyorlar. Bu tedbirlerin neler olduğu, nasıl ve ne zaman uygulamaya konulacağı ise ıneçhul. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması, vergi yükünün büyük sermaye sahiplerine aktarılması bilinmez tarihlere bırakılıyor." 


İŞÇİ KESİMİNE YÖNELİK 
TEHLİKELİ OYUNLAR 


Türkiye İşçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu "ücretlerin dondurulması" yolunda son zamanlarda özellikle yaygınlaşan söylentiler üzerinde de durmaktadır: 

“Ücretlileri koruyacak tedbirler alınmazken patronların çıkarına işçi ücretlerinin dondurulmasından söz ediliyor. 
Çalışma Bakanı ve CHP yanlısı sendika yöneticileri 'sorumsuz ücret artışı istemlerinin önlenmesi gereğinden' söz ediyorlar. Patronlarca öteden beri savunulan bu görüşün hükümet yetkililerince de dile getirilmesi tehlikeli bir gelişme olarak dikkat çekicidir." 

Bildiride çalışanların ekonomik-demokratik haklarına ilişkin şu görüşlere de yer verilmektedir: 

“Toplu sözleşme ve grev haklarının kullanılmalarını zorlaştıran, etkinliğini azaltan, işverene işçiyi dilediği gibi işten çıkarma olanağı sağlayan yasa hükümleri yürürlükten kaldırılmalı, genel 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grev ve dayanışma grevi yasallaştırılmaікіт. Kamu kesiminde çalışan ve memur diye sendikal haklardan yoksun bırakılan emekçilerin sendikalara üye olma hakkı sağlanmalı, artık geçersizliği iyice ortaya çıkmış olan katsayı sistemine son verilmelidir.” 


VAZGEÇİLMEZ TALEPLER 


Emekçi halkımızın acil, vazgeçik mez talepleri olarak, bildiride daha sonra şunlara değinilmektedir: 

“Tarım iş yasası çıkarılarak tarım İşçilerine sendika kurna, grev ve toplu iş sözleşmesi yapma olanağı tanınmalıdır. 

“Adaletsiz toprak dağılımı, topraksız ve az topraklı köylülerin yaranna uygun olarak düzenlenmeli, ülke çapında köklü, demokratik bir toprak ve tarım reformu yapılmalıdır. 

“Tefeciliğin her türlüsüne mutlak olarak son verilmeli, krediler yoksul ve orta köylüler lehine yeniden düzenlenmelidir. 
Tarımsal destekleme politikası bir avuç büyük toprak sahibi ve tüccarı değil, köy emekçilerini kollayacak biçimde değliştirilmelidir." 


EMPERYALİZME KARŞI 
GÖREVLER 


“CHP hükümeti Uluslararası Para Fonu'nun İsteklerini önceden gerçekleşti- 


Faşist saldırılar durdurulmalı, saldırı odakları dağıtılmalıdır 


rip görüşmelere başlama yolunu seçerek görünürde emperyalizme karşı direndiği izlenimini yaratmaya (çalışmaktadır. 
Emperyalizme karşı bugün yerine getirimesi gereken görev zevahiri kurtarmak değil, yurdumuzun bağımsızlığı yolunda gerçek adımlar atmaktır. Uluslararası Para Fonu, Ortak Pazar ve Nato ile ilişkiler bağımlılık ilişkileridir. Türkiye'nin geri kalmasına ve emperyalizmin sömürüsüne neden olan bu bağımlılık ilişkilerine son verecek bir yola girmeden bağımsızlıktan söz edilemez.” 


FAŞİZME KARŞI MUCADELE 


TİP Merkez Yönetim Kurulu, açıkladığı bildiride, daha sonra demokratik görevlere, çok sözü edilen “anarşik olaylara" ve faşist tırmanışa karşı atılması gereken adımlara değinmekte ve şu görüşlere yer vermektedir: 

“Bugün geniş yığınlar, bütün demokratik güçler faşizmle mücadelede kesin adımlar atılmasını istemektedir. Faşizmin tırmanmasının, terörün, cinayetlerin bir an önce durdurulmasının yolu faşist odakların kurutulmasıdır. 

"MHP'nin, Ülkü Ocakları ve diğer yan kuruluşlarıyla birlikte olaylar içindeki sorumluluğu apaçık ortadadır. İpleri emperyalizmin ve tekellerin elinde bulunun bu halk düşmamm kuruluşların üzerine kararlı şekilde gidilip karanlık ilişkileri, arkalarındaki güç ve merkezler açığa çıkarılmalıdır. 

" “Anarşi ile mücadele" adına daha çok polis devri; çıkarmak, aramaları sıklaştırmak köklü bir çözüm getiremeyeceği gibi kolayca antidemokratik girişimlere de dönüşebilir. Anarşlyi önlemek uğruha demokratik hak ve özgürlükleri kısnak, demokratik güç ve örgütler üzerinde baskı kurma yoluna gitmek asla başvurulmaması gereken yöntemler. 
dir. Demokratik güçler bu alanda en küçük antidemokratik girişime karşı en kesin tepkiyi göstereceklerdir." 


ТІР, MUCADELESİNE 
KARARLILIKLA DEVAM 
EDECEKTİR 


TİP Merkez Yönetim Kurulu bildirisi şöyle son bulmaktadır: 

“CHP hükümeti kendisine oy vermiş işçi ve emekçilere karşı, ülkenin geleceğine karşı ağır bir sorumluluk altına girmiştir. 

"Emekçi kitlelerin çıkarlarına uygun ekonomik tedbirler almak yerine, emperyalizmin ve büyük sermayenin çıkarlarını kollayarak halkın desteği sağlanamaz. Toplumun demokratikleştirilmesini sağlayacak adımlar atmak yerine, her ne gerekçeyle olursa olsun demokratik hak ve özgürlükleri kısarak bu sorumluluk yerine getirilemez. 

“Ecevit hükümeti yerli yabancı tekellerin çıkarlarını koruyacak tedbirlere yönelip bu yolda adunlar attıkça emperyalizmin ve parababalarının eli kanlı sæ vunucuları, gerici-faşist partilere işçi ve emekçilerin çıkarlarını savunur görünmek sahtekarlığı Içln imkan doğuyor. 

"Emekçi yığınların sorunlarına hızlı уе geçerli çözümler getirilememesi, gizli açık tertiplere, sözde 'ülke kurtarıcilarına' arzuladıkları ortamı hazırlamaktır. 
Kitlelei umutsuzluğa itecek böyiesine bir ortam yeni MC girişimlerine, АР-CHP koalisyonlarına veya her türden cunta girişimlerine gerekçe yapılmak istenebilir. 

“Sosyalistler, ilerici ve demokratlar bu türden bir umutsuzluk ortamının doğmasına izin vermeyeceklerdir. 

“İşçi sınıfımızın ve emekçi kitlelerin çıkarlarının şaşmaz Savunucusu oian Türkiye İşçi Partisi ulusal bağımsızlığa ve toplumun demokratikleşmesine karg bütün girişimleri boşa çıkarmak ісіп yü: rüttüğü mücadeleye kararlılıkla devam edecektir." 
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Mart ayı CHP hükümetinin kritik ayı olacağı benzer. Bütçe çıktı. Ertesi gün devaliiasyon yapıldı, üçüncü gün de Ankara'da bir heyet IMF ile görüşmek üzere Amerika'ya uçtu. Maliye Bakanı Müezzinoğlu'nun devalüasyonun "'en güncel, en ivedi" sorun olmadığı yollu sözlerini bu gelişmeler yalanlamış oldu. 
Şimdi artık IMF'nin, pek kullanılan deyimiyle, "yeşil ışık yakması" bekleniyor. 

Bu beklenti gerçekleşse de, ağır ekonomik sorunlar bunun sonucu kendiliğinden çözüme kavuşacak, ortadan kalkacak değildir. Krediler şimdi içinde bulunulan döviz, finansman dar boğazını ferahlatacaktır. Ama asıl sorun 
ithalatla ihracatı düzenleyerek, birinciyi kısmen azaltıp ikinciyi artırarak, 4 
milyar dolara varan ticaret açığını hiç değilse önemli ölçüde daraltabilmek, ödemeler dengesi açığını kapayabilmektir. TÜSİAD Genel Sekreteri Güngör Uras bir yazısında Türkiye'nin her yıl 10 milyar dövize ihtiyacı olduğunu hesaplamaktadır. 

IMF ve onunla birlikte diğer Batılı çevrelerin Türkiye'ye öteden beri öğüt verdikleri, daha daraltılmış, hızı düşürülmüş, "istikrarı" ekonomidir. 
Şimdi hükümetin bu telkinlere uyarak uygulamaya başladığı politika bu sonuçları verecek politikadır. Başka sonuçlar da verecektir. Halkın yaşam düzeyi düşecek, işsizliğin artış hızı yükselecektir. 

Bunlar daha uzunca süreli sorunlardır. Mart ayı açısından ivedi sorun devalüasyon sonrası durumu hükümetin nasıl düzenleyip yönlendireceğidir. 
Özellikle devalüasyonun enflasyon ve halk kitlelerinin geçimine yansıması konusunda. Böyle olumsuz bir yansımayı gidermek için önlemler alınacağını söylüyor Başbakan. Nedir bu önlemler? Ne derece "“önleyici"'dir? Demirin devlet eliyle ithali ve fiyat hareketlerini kontrol kurulları oluşturulması, petrole ve gübreye fiyat zammı yapılmaması enflasyonu yavaşlatmak için yeterli olacak mıdır? 

Bilinen şudur: Başbakan, dar gelirliler yararına asgari indirim ve vergi kanunlarının ilkbahar aylarında çıkarılmasına "gayret edileceğini" söylüyor. 
Doğrudan "çıkartacağız" diyemiyor. 

Mart ayı açısından çok ivedi bir sorun asayiş sorunudur. Hiikümetin yeni işbaşına gelmiş olması, zamanla, makul mazeret olma niteliğini kaybediyor. Şiddet olayları, sayıca çok artmış olmalarıbir yana, nitelik açısından da bir değişme gösteriyor. Tren yoluna bombayla sabotaj, ada vapurıma saatli bomba yerleştirme, Danıştay'a ve Meclis Başkanının konutuna saldırı olayları "karşıt görüşteki grupların arasındaki çatışma" tanımlamasına hiç bir biçim ve ölçüte sığdırılamayacak olaylardır. Bunlar ancak bir iç savaşta görülebilecek türdendir; kamu düzenini, iktidarı hedef almaktadır. Genç amatör işi degil, profesyonel işidir. 

Ve olayların nicel ve nitel bakımdan böylesine tırmandırdışı çok düşündürücüdür. Saldırı olaylarının nicel olarak tırmandırılışı, bir noktaya kadar, büyük burjuvazinin CHP'nin “demokratik sol"'una karşı olan kesminin уе ona bağlı veya onun paralelindeki örtülü güçlerin yeni hükümete karşı mücadelesi olarak yorumlanabilir. Ara nicel tırmanma ve nitel değişim bundan böyle де kontrol altına alınamazsa başka olasılıklar söz konusu olur. Yine bir cunta girişimi hikayesi mi var bu olup bitenlerin ardında, sorusu güncellik kazanır. 

Sağcı basında sıkıyönetim isteği açıkça dile getiriliyor. Ama sözünü ettiбітіг, şiddet hareketlerinin nicel ve nitel tırmandırılışının ardındaki güçlerin 


№ 


DÜSÜNDÜRDÜKLERİ 


BEHİCE BORAN 


bundan maksadı sıkıyönetim veya sıkıyönetimle yetinmek olmamak gerekir. 
Sıkıyönetim, onlar açısından, yarım tedbir olur; tam hedef iktidarı değiştirmek,ele geçirmektir. 

СНР hükümeti böyle bir olasılığın tehdidindedir. CHP, terörün tarmandırılışının teşhisinde ve kullanılacak yöntemlerde yanılgı ve yanlışa düşmemelidir. "Sıkıyönetim de anayasaldır, o da bir hukuk düzenidir. Bizim iktidarımız- da demokrasinin temel çerçevesini, çizgilerini aşamaz" gibi kof görüşlerin geçerliliği ve haklılığı yoktur. CHP kendisini inkar etmeden, destini aldığı kitlelere ihanet etmeden ve onlardan kesinkes kopmadan, sıkıyönetim kararı aldırtamaz. Başbakan Ecevit bütçenin kabulünden sonra Meclis'te yaptığı konuşmada terörün kaynaklarının "üstüne yürüyeceğiz" diye konuştu. Verilen bu söz tutulmalıdır. Sonuna kadar. Baş aktör veya aktörler açığa çıkarılınca ya kadar. İkinci, üçüncü ve daha alt derece rollerindekilerin üzerine yürinmekle yetinmeyerek. Ecevit, CHP ve hükümeti kendilerinde bu gücü bulabilecekler mi? Böylesine bir "üstüne yürüyüş"'te kamuoyu, halk kitleleri, ilerici, demokrat güçler beraber olacaklardır. 

СНР hükümetinin "halktan yana" olup olmadığı, bir, enflasyon, işsizlik, vergi ve diğer ekonomik konulara ilişkin olarak aldığı önlemlerde, yaptığı işlerde görülecektir (bugüne kadar bu alanda gösterge olumlu değil); bir de, terörün kaynaklarının üzerine yürümedeki cesaret ve becerisinde. CHP hükümetinin yaşamını sürdürme şansı bu iki alanda başarılı olmasına bağlıdır. Yoksa, büyük burjuvazinin ve yandaşı güçlerin kestanelerini ateşten çektikten sonra alaşağı edilip işini görmüş bir maşa gibi bir kenara bırakılıverir. 


Bir cunta olasılığı düşüncesi bazı çağrışımları da getiriyar. Bu konuyla 
ilgili çevrelerde acaba yine "sol-sağ”, "Пегісі-егісі" ayrımı yapılıyor mu? 12 
Mart hareketi "жо!" görünümle başlayıp tam sağa oturmuştu. Ama bu "тау değiştirme" manevrasında ekip de değiştirilmişti. Şimdi ise ekip değiştirme- ye gerek kalmadan, en sağcı ekip daha başlangıçtan olabildiğince en "solcu" slogan ve iddialarla gelecektir, gelebilirse eğer. MHP'nin israrla kapitalizme tekellere, büyük burjuvaziye karşı olduğu iddiaları, devletleştirme önerileri sağın kullandığı "solcu görünme" taktikleridir. Sağ, kitleleri avlayabilmek, onlarda bir destek bulabilmek için solcu görünümle ortaya çıkmak zarurduluğunu duyuyor; gerçek yüzüyle ortaya çıktığında kitlelerde hiç tutunamayacağını biliyor. Bu da kapitalizmin çöküşünün, toplumsal temellerinin eriyişinin bir göstergesidir. 

"Gerçekten sol", yani öznel görüşleri, inançları ve maksatları itibariyle sol bir cunta olamaz mı? Olabilir, ama bu öznel konum cunta yönetiminin kendisini sol yapmaya yetmez ki... İşçi, emekçi kitlelerin örgütlü aktif desteği ve katkısı olmadan hiç bir yönetim sol olamaz. Yerleşik sistenin koşullan, zorunlukları, dayatmaları kişisel iyi niyetlerinden üstün gelir. Portekiz olgusu ders vericidir. Çok sol, ilerici bir hareket olarak başladı Portekiz ordusunun “devrim"'i. Sonra, gün geçtikçe sağa kaydı. Eski faşist rejim geri dönmedi ana Portekiz bugünkü noktaya geldi. Daha da sağa gidilmediyse, işçi sınıfı hareketinin örgütlü gücünden, kitlelerin demokratik direncinden ötikü gidilemedi. 

Her hangi "ilerici" bir rejimin birinci ölçütü ve güvencesi İşçi sınıfının politik ve sendikal hareketinin serbestçe var ve etkin olabilmesidir. Bunları yasaklayan veya baskı altına alan bir rejim "ilerici" olamaz. 


| 
| 
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TURKIYE ОЕ YURUYUS 


HÜKÜMET ANARŞİ 
KONUSUNDA CİDDİ 
İPUÇLARINA YöNELİRSE 
“KERTENKELENİN 
ҮУАКАГАМАВІГЕСЕСІМІ" 
GÖSTEREN 

ÖRNEKLER VAR... 


KIBRIS'TA 

KESİN ÇÖZÜM 
ADA'DAKİ 

TÜM YABANCI 
KUVVETLERİN ÇEKİLMESİ 
FAŞİST UNSURLARIN 
TEMİZLENMESİ İLE 
GERÇEKLEŞECEK. 
BU KONUDAKİ 

EN BÜYÜK GÖREV 
KIBRISLI 
SOSYALISTLERE 
DÜŞÜYOR. 


CHP'N 


İKTİDAR 
REÇETESİ 


Geçen hafta iç ve dış sermaye çevrelerinin isteği üzerine yapılan devalüasyon emekçi halkın başına balyoz gibi vurmaya bu hafta içinde de devam et- 
8. Temel ihtiyaç maddeleri bir anda emekçiler için "lüks" maddeler haline geldi. ПеуаШавуопип yapılmasıyla'beraber Wazbington'dan gelen haberler hükümet açısından son derece "olumluydu", IMF'nin istekleri doğrultusunda bütçe dar tutulmuş, İşçi ücretlerindeki artışların durdurulacağı müjdelenimiş ve devalüasyon yapıldıktan sonra IMF Пе 
Ы görüsme masasına Oturulmuştu. Ecevit 


Hükümetinin Demirel Hükümetinden üstünlüğü de zaten bu noktada açığa çıkmıştı. Artık görüşmeler sadece bir formaliteden ibaretti. Görüşmelerin çok kısa süreceği daha Türk heyeti Washington'a gitmeden önce belli olmuştu. "Теlafi edici боапатап kolaylığı" adı verilen yolla Türkiye'nin ilk anda 65 milyon dolarlık bir kredi alabileceği iddia ediliyordu. 

Türk lirasının değerini bir günde 100 
liradan 68 liraya indiren devalüasyon işadamları tarafından da olumsuz kargılandı. Aslında devalünsyonun yapılması: 


Dediler ki... 


DEMOKRASİ İÇİN IMF 
“Türkiye'ye yardım edilmesi, Ecevit'iktidarının sürmesi ile eş anlamlıdır. 


Hem ekonomik, hem politik olarak en 


çetin dönemeç geride bırakılmış ola- 


caktır. Bu, ekonomik olarak durmaya yüz tutan üretimin yeniden başlaması demektir. Politik olarak ise, kapitalist kurallar içinde demokrasinin "yeniden" doğumu demektir. Çünkü, bugünkü siyasal yapı içinde Ecevit hükümetinin dışında demokratik bir hükümet kurma seçeneği yoktur. Çünkü, tehlikenin sınırına gelinmiş ve oradan dönülmiştür." (Yalçın Doğan, Dramatik Doğum, 


Cumhuriyet 7 Mart Salı) 


TAKTİKSE, HERŞEY MÜBAH 
Tarihte sosyalist bir partinin, sağ görünen bir girişimi benimsediği de görülmüştür. Ne var ki, temelde irdelendiği zaman, o girişimin sola ulaşmak 


için gerekli bir taktik olduğu anlaşılır. 


Emperyalist dünyanın çemberini kır- 


mak kolay değildir. Bu yolda zigzaglar çizilebilir, ileriye уа da geriye doğru taktik adımlar atılabilir.” (İlhan Selçuk, Sol Gösterip, Cumhuriyet 7 Mart 


Salı) 


NE DERSENİZ DEYİN... 
“İçeride gerek sınıfsal, gerek ulusal açıdan eleştiriler ne denli haklı olursa olsun, Ecevit hükümeti çoğu çevrenin gözünde zorunlu bir Işi başar- 


mış iktidar görünümünü kazanacaktır. 


Gerçek, 7 Mart Salı) 


" (Cumhuriyet, Olayların Ardındaki 


YAŞADIK! 
"İşte IMF Türkiye'nin aldığı ekonomik önlemleri “сок yerinde" bularak derhal Türkiye'nin 'kredi verilebilir bir ülke’ olduğunu dünyaya açıklama anlamına gelen 45 milyon doların verilmesini önermiştir" (Cumhuriyet 8 Mart 


Çarşamba) 
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nı isteyenler işadamlarıydı, ama yapılan devalüasyonun oranı yetersiz bulunmuştu. İşadamları halkın sırtına biraz daha fazla yüklenilmesinden yanaydılar. 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) bir bülten yayınlayarak bu konudaki görüşlerini açıkladı. TUSİ-AD'a göre kur garantisinin kaldırılması devalüasyonun riskini sanayicilerin srtına yüklüyordu. Bültende ayrıca ne tür önlem alınırsa alınsın hayat pahalılığı- nın bu yıl içinde yüzde otuzun altına düşmesinin olanak dışı olduğu da belirtiliyordu. 


Hükümetin ekonomist bürokratları 
IMF ile pazarlığa alınmam istenen önlemleri önceden” alarak oturma akıllığını gösterdi. IMF yavaş yavaş "yeşil ışık" yakmaya hazırlanıyordu. Hükümetin aldığı önlemlerden memnun olan uluslararası sermaye kuruluşu yalnızca IMF değildi. Dünya Bankas da alınan "önlemleri" faydalı bulmuştu. 

Dünya Bankası Başkanı'nın Tizkiye' 
ye geleceğinin anlaşıldığı sıralarda Erdemir tevsi projesi için kredi anlaşması yaрі. Hükümet aslında Dünya Bankası ile iyi ilişkiler kurma çalışmalarına görüşmelerden önce başlamıştı. Tıpkı IMF ile olduğu gibi... 

Dünya Bankası'nın "parlak" elemanlarından Atilla Karaosmanoğlu'nun ellerne Merkez Bankası guvernörlüğünün bırakılması kabul edilmişti. Hükümet Karaosmanoğlu'nun bu konudaki isteklerini yerine getirmeyi "prensipte" kabul etmişti. Merkez Bankasının yetkileri artırılacak ve Karaosmanoğlu beyaz atına binmiş bir prens gibi dağların ardından gelip para politikasını kurtaracaktı. Karaosmanoğlu zaten burjuva iktidarları- nın akıştıkça başvurduğu bir teknisyen özelliğini taşıyordu. Hele Dünya Bankası Başkanı Мс Namara da Karaosmanoğlu için "Mr. Karaosmanoğlu, pırıl pırıl, milliyetçi bir beyindir" deyince akan sular durmuştu. 


FİYAT ARTTIRANLARA HAPİS 


Hükümet yetkilileri devalüasyon kararını açıkladıktan sonra fiyat artışlarının önüne geçileceğini de açıklamışlardı ama açıklamaların fiyat artışlarını önleyemiyeceği bir kez daha belli oldu. 


Demirden çimentoya kadar birçok temel maddeye yüksek oranda zam yapıldı. Fiyat artışlarına karşı alınacağı 80Уlenen önlemleri de İstanbul Valisi İhsan Tekin açıkladı. Yüksek fiyatla mal sstanlar hapsedilecekti. CHP bu ekonomik sistem içinde fiyat artışlarının bu türden "'ceza''larla önlenemiyeceğini hâlâ anlayamamıştı. Fiyatlar kapitlist düzenin kendi kurallarıyla hareket ediyordu. 
Ekonomideki anarşiyi önlemekten aciz kalan CHP hükümeti, anarşi konusunda takındığı tavrıyla arada bir olumlu tablolar da çiziyordu. İçişleri Bakanı Özaydınlı Ankara'da düzenlediği basın toplantısında öldürme ve yaralama olaylarından sanık olarak 72 вай görüşlü Кіşinin tutuklandığını bildirdi. Aynı gün Ankara Valiliğinden yapılan bir açıklamayla Ülkücü Memurlar ve Ülkücü İşçiler Derneğinin kapatıldığı bildirildi. 
Ülkücü Memurlar Derneği'nde yapılan aramada dernek yetkililerinin imzalarının bulunduğu bazı dosyalar ele geçirildi. Dosyalarda devlet kadrolarındaki faşistleştirme işlemleri açıkça görünüyordu. Devlet kadrolarındaki memurlar, maocu, komünist, CHP'li ve ülkücü olarak ayrı ayrı sruflandırılmış ve iktidara gelindiğinde kimlerin nerelere atanacağı belirlenmişti. Bunlar hükümetin ciddi ipuçlarına yöneldiğinde kertenkelenin yakalanabileceğini gösteren örneklerdi. 


MHP'DE TELAŞ 


Kertenkelelerin teker teker yaka: lanmaya başlaması MHP'yi ve liderini telaşlandırdı. Butelaş içinde ne yaptıklarını bilemeyecek hale gelen iki MHP nülletvekili Atatürk Lisesi'ndeki faşiatlerin temizlenmesi sırasında polise tabanca çekmeye kadar vardırdılar işi.. Aynı gün MHP'nin "Kudretli Al Бау!" Türkeş basın toplantısında tüm telaşını açığa vurdu... Hukuk devletin- den, işkenceden dem vurdu... 

Bir zamanlar işkencecileri alkışlayanlar, şimdi işkenceden mağdur olanların pozunda kara örtülerin arkasında yas tutuyorlardı. Ama artık Türkiye'de değişen bazı şeyler de vardı. Bir zamanlar MHP reklamcılığın kimseye bırakma: yanlar artık MHP'yi gözden çıkarmışı benziyorlardı. Alpaslan Türkeş'in basın toplantısı haberi Milleyet'te altta tek 


sütun üzerinde yayınlanırken Cumhuriyet habere hiç yer venniyordu. 


DİNAMO'YA SALDIRI 


Telaşta olan yalnızca MHP değildi. 
Suç ortaklarının yakalandığını gören AP Lideri Demirel de telaş içindeydi. Geçen hafta boyunca gerilimi artırmaya uğraştı, durdu.. Demirel gerilimi artırmaya çabalarken, faşistler de buna ellerinden geldiğince yardıma uğraştılar. 

Önce Ankara'da bir kız çocuğunu öldürdüler. Arkasından sıra yedi aylık hamile bir kadının çocuğuna geldi. Saldırılara son hedef ise ilerici yazar Hasan İzzettin Dinamo oldu. 

Faşistler Dinamo'ya üçüncü kez geçtiğimiz hafta saldırdılar. Olay Menekşe İstasyonunda geçti. Dinamo olayı şöyle anlattı: "Ellerinde tel ile karşıma çıktılar. Öyle bir hırsla çeviriyordu ki teli... 
Yerden alıp kafalarına atacak bir taş bile yoktu. 'Adam böyleboğulur'diyerek çevremde dolandı durdu." Dinamo, sayan 10'u bulan saldırganların elinden bir arkadaşının evine sığınarak kurtulabildi. 


ŞAHİN'İN KATİLLERİ YAKALANDI 


Geçtiğimiz hafta bir cinayet daha aydınlandı. Türkiye İşçi Partisi Çankaya Belediye Meclisi Adayı İsmail Şahin'in. 
katillerinden ikisi Konya'da yakalandılar. Şahin, Ankara'da bir ağaca asılı olarak bulunduğunda emniyet yetkilileri "intihar" demişlerdi. "İntihar" olayı dört sanıktan ikisinin Konya'da yakalanmasıyla "сіпауеѓ"е dönüştü. Yakalanan katillerden biri konuştu İtiraf etti. Emniyet yetkililezinin olayı örtbas etme çabaları boşuna gitmişti.... 


KKK'YA YENİ ATAMA 


Uzatmalı Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar'ın emekli olmasından sonra yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Kenan Evren atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı makamı, üzerinden daha altı ay geçmeden yine boşalmıştı. Ancak bu kez geçen seferki gibi tartışmalara'neden olmadı, ККК... Birinci Ordu Komutanı Org. Nurettin Ersin, Evren'in önerisiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirilmişti. 

'Ersin'in ilginç bir kariyer çizgisi var. 
1973 yılının Temmuz ayı başında 35 
general görevlerinden alınarak daha pasif görevlere atandıkları zaman "askeri darhe" söylentileri de ayyuka çıkmıştı. 
Bu 35 general içinde Nurettin Ersin de vardı. Silahlı kuvvetlerin geleneksel atama ayı olan Ağustos'tan önce MİT Müsteşarlığı görevinden alınıp Adana'daki Kolordu Komutanlığına atanmıştı. Ersin ilk başta bundan hoşlanmadı. Ama o sırada patlak veren Kıbrıs olayları ve çıkartma, Ersin'in başarılı olarak değerlendirilmesiyle ve orgeneralliğe terfisiyle sonuçlanmıştı. 

Ersin daha sonra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri oldu. Sönen yıldızı parlamaya başlamıştı. Şaban Karataş'ı yargılayan TRT Seçim Kurulu'nda Er- 


sin de vardı. Ancak Ersiu'e göre Karataş: 


tarafsızlığını bozmamıştı. Karataş Ersin' in ve bir üniversite rektörünün sayesinde görevden alınmaktan kurtulmuştu... Ersin şimdi Kara Kuvvetlerinin en yetkili komutanı olarak "'maslek"' hayatına de- 


“Bombalar kimi hedef alıyor, neyi amaçlıyor? 


vam edecekti... Ersin'den boşalan yeri ise Askeri Şura üyesi Org. Necdet Uruğ dolduracaktı... 


SANCAR'A TEKLİF 


Askeri çevrelere hoş görünmek arzusunda olan CHP ise yeni yeni atılımlar peşindeydi. Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu eski Genel Kurmay Başkanlarının "bilgi ve tecrübelerinden" yararlanmak için onları "Başbakan'ın askeri danışmanlan"” olarak kullanmak gerektiğini bildirdi ve Ecevit'e bunu önerdi. Sancar için düşünüldüğü ve önerildiği belli olan bu kadrodan CHP'nin ne umduğu ise belli değildi. Ancak, anlaşılan CHP Sancar'ın "bazı"konularda- ki engin bilgisinden yararlanmayı bir hizmet anlayışı olarak benimsemişti. 
"Sivil elbiseye alışmaya çalışan" Sancar ise böyle bir görev hakkında soru soran gazeteciieri "Düşüni " diye yanıtladı. Sancar'ın düşüneceği çok şey vardı. 


2.MONTREAUX 


"Kıbrıs Banş Harekatının omuzları güvercinli Başbakanı" Bülent Ecevit geçtiğimiz hafta Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis ile "kahve içmek" için Montreaux kentine gitti. 
1936 yılında imzalanan Montzeaux anlaşmasının hazırlandığı otelde iki başbakan buluştular. 

Görüşmelere, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı katılmadı. Ecevit, eşi ile birlikte Мопітеацх'а gitti. Diplomatik çevreler bu "'zirve"'de Ecevit'in kozunun açıklık ve samimiyet, Karamanlis'in koтипи ise "tecrübe ve kumazlık" olduğu görüşündeydiler. Bu görüşte olan diplomatik çevreler Ecevit'in kurnazlıkta Karamanlis'i yaya bile bırakabileceğini bilmiyorlardı. Örneğin bazı kişilere bakanlık vererek parti örgütünü temizlemek belki de Karamanlis'in şimdiye kadar aklına bile gelmemişti. 


AYRINTILARA İNİLMEYECEK 


Ecevit - Karamanlis zirvesinde görüşülecek konular şu ana başlık altında toplanıyordu: 


* Kıbrıs sorunu, 

% Ege denizi kıta sahanlığı sorunu, 
* Ege FIR hattı, 

* Adaların silahazlandırılması, 

* Azınlıklar sorunu... 


Her iki tarafın da bu konularda ayrıntılara inmeye pek niyeti yoktu. Sadece bu konularda пая! düşünüldüğü, ne gibi konularda ilk yaklaşım olarak ortak noktaların bulunduğunun tesbitine çalışılacak. Yunanistan'ın öteden beri savunduğu görüş Kıbrıs'ın Yunanistan ile Türkiye arasındaki bir sorun olınadığı. 
Ancak bu görünürde böyle. Kıbrıs sorunu bu "гігуе"де de ana konu olacak. 
Kıbrıs halkının geleceği için Türkiye ve Yunanistan başbakanı pazarlık yapacak. 
Ancak unutulmaması gereken bir şey var: Kıbrıs'ın bağımsız bir cumhuriyet olduğu. Kıbrıs'da kesin çözüm adadaki tüm yabancı askeri kuvvetlerin çekilmesi, adadaki faşist unsurların temizlenmesi ile gerçekleşecek. Kıbrıs halkı barış içinde ve birarada ancak böyle yaşayabilir. Bu konudaki en büyük görev de Kıbrıslı sosyalistlere düşüyor... 


Önceki hafta Perşembe gecesi TRT televizyonunda Fransız seçimleri üzerine bir tartışma yayınlandı. Tartışmaya CHP'den Turan Güneş, AP'den Mihimran İnan katıldı. Televizyon seyircilerinin "ilgisini" çeken ikili konuşma, ertesi gün Ankara'da espri meraklılarının en çok üzerinde durduğu konulardan biri oldu. 


Parlamentonun iki büyük partisinin dış politikada "ağır" topları olarak tanıtılan tartışmacılar, Fransa'da yapılacak seçimleri oldukça özgün buluşlarla “hafifletmeyi" başardılar. Böylece TV seyircisine gerçekten yararlı oldular. 
Eğlenceli bir saat geçirmelerini sağladılar. 

İnan ve Güneş, Güney Avrupa ülkelerinde Komünist Partilerinin güçlen- 


me nedenlerini tartıştılar. Demirel'in Enerji Bakanı, en б deni ortaya koydu: Güney Avrupa ülkeleri Sovyetler Ві 


li ve en büyük ne- 
"ne, yani "komü- 


nizm tehlikesi"'ne coğrafi bakımdan en uzak ülkeler olduklarına göre, "bu tehlikeyi deneme lüksüne kapılabilirlerdi." İnan, McCarthy döneminden kalan antikomünist demagojilerin "inandırıcılığını" başarıyla ortaya koydu. 

Güneş, İnan'ın açıklamasına katılmadı. Komünist Partilerinin güçlenmesini başka bir nedenle açıkladı. Güneş'e göre, Komünist Partilerinin güçlenebilmesinin nedeni,bazı ülkelerde güçlü sosyal demokrat partilerin bulunmamasıydı. Sosyal demokrat partiler güçlendikçe, komünist partilerin zayıflaması kaçınılmazdı. "Komünizm tehlikesi"'nden ürkenler müsterih olabilirlerdi: Türkiye'de CHP güçlenirse, bilimsel sosyalist hareketin güçlenmesinin önü- 


ne geçilebilirdi. 


İnan ve Güneş'in büyük buluş ve gözlemleri bu kadarla kalmadı. Güneş, “Avrupa Komünizmi" kavramını, Portekiz Komünist Partisi Genel Sekreteri Alvaro Cunhal'ın ortaya attığını Türkiye ve dünya kamuoyuna ifşa etti. Böylece Güneş, tüm dünyadaki gelişmeleri görülmemiş bir hızla ve görülmemiş, bir 


zeka ustalığıyla izlediğini ortaya koydu. 


İşte MC'nin 
“Milliyetçilik” anlayışı 


15 Kasım 1977 tarihli Resmi Gazete' 
de bir kararname yayınlandı. Kararname uluslararası bir borçlanma andlaşmasını kapsıyordu. Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin türbin ve jeneratörleri ile elektrik teçhizatının sağlanması amacına yönelik anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Union 
Bank of Switzerland, Credit Suisse, Swiss Bank Corporation ve Swiss Volksbank’ ın oluşturduğu İsviçre Bankaları Konsorsiyomu arasında imzalanmıştı. Resmi Gazete'de hükümet karamamesi olarak yayınlanan andlaşmanın altında da İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti bakanları- nın imzaları vardı. "Muhteşem Süleyman" atası "Kanuni 5 еутап "іп geleneğinden yürümüş ve imtiyaz kokan bu anlaşmayı imzalamakta tereddüt göstermemişti. 

Borçlanmanın tutarı 120 milyon İsviçre frangı idi. Beş yıl vadeli ve yüzde 
yedibuçuk faizli bu kredinin ancak 26 
milyon franklık kısmı Türkiye'nin serbest kullanımına terkedilmişti. 

Bir devletin egemenlik haklarını ihlal edecek nitelikteki birçok hüküm de andlaşmada yer almıştı. Andlaşmanın sekizind maddesine göre Türk hükümeti borcun anapara уа da faizleri Üzerine herhangi bir vergiden vazgeçmeyi peşinen kabul ediyordu. Ayrıca Türkiye'de kutlanılacak bir kredi için yetkili mahkeme olarak İsviçre Mahkemeleri kabul ediliyordu. Bu madde Türkiye sınırları içinde meydana gelen bir hukuki olayın Türk mahkemelerinde değerlendirilmesi kuralına ters düşüyordu. İlerde de, Tür- 


kiye, İsviçre bankalarına meydana gelebilecek adli takibatta da "rücu etmekten" vazgeçtiğini bildiriyordu. 

Andlaşma gereğince Türkiye aldığı krediyi İsviçre sınırları içinde kullanmak zorundaydı. İnşaat için gerekli olan mallar yalnızca İsviçre firmalarının katılabileceği bir ihale sonunda tesbit edilecek, bu malların parası İsviçre Bankalar Birliği tarafından ödenerek Türkiye adınaborç olarak kaydedilecekti. Böylece kredinin yüzde seksenine varan bir kısmı direkt olarak İsviçre'deki satıcı firmaya ödenecekti. 

Alınan cihazların montajı için yabancı personel kullanılması da varılan kararlar arasındaydı. Buna göre bir yabancı mühendis günlük 955 İsviçre Frangı ve 
250 lira ücret alacaktı. Yatacak yeri ücretsiz olaraktemin etmeyi Türk hükümeti kabul etmişti. 

Kredinin başlangıç tarihi 1 Haziran 
1979 olarak kabul edilmişti. 120 milyon franklık bu borç beş yıl sonra toptan ödenecekti. Gedken faiz ödemeleri için de yüzde bir oranında ceza konmuştu. 

Karakaya Barajı inşaatı için İsviçre lle imzalanan andlaşma Türkiye'nin Ка. 
pitalist ülkelerle ilişkide olmasının neler kazandıracağını уе kaybettireceğini açıkça gösterdi. Sovyetler Birliği'nden 
Seydişehir Aliminyum tesisleri için 15 
yıl vadeli yüzde ikibuçuk faizli kredi alı nabildiğini hatırlayanlar, Türkiye için en akıllı istikraz politikasının sosyalist ülkelerle işbirliği yapılarak izlenebileceğini de biliyorlardı. 
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releri: 


NEŞET KOCABIYIKOĞLU 


Mimar ve mühendis odaları kongreleri ilgili yasada öngörülen biçimde her yıl tekrarlanıyor, yöneticiler yeniden belirleniyor. Bu yıl da önce şube kongreleri, ardından da merkez kongreleri ile mimar ve mühendis odalarının yeni yöneticileri göreve getirildiler. Oda yöneticilerinin belirlenınesini, yakında yapılmam beklenen TMMOB kongresi ile Birlik yöneticilerinin seçilmesi, Birlik çalışmalarının değerlendirilmesi izleyecek ve bu kesim- de kongreler noktalanmış olacak. 


GERİCİ-FAŞİST KESİMLERİN 
KESİN YENİLGİSİ 


Oda kongrelerinin topluca değerlendirilmesi teknik elemanların bu kesiminde yürütülmekte olan mücadelenin ulaştığı boyutların irdelenmesi, zaafların,başanların ve yanlışların genel hatlarıyla sergilenebilmesi bakımından önem taşıyor. Kongreler mücadelenin ulaştığı boyutların her anlamda net ve somut ipuçlarmı verebiliyor. Somut birer gösterge olabiliyor. 

Örneğin gerici-faşist kesimlerin Odalar düzeyinde nereye kadar geriletilebildiklerinin en anlamlı göstergesi bu yıl yapılan kongreler. Düne kadar gericiler, faşistler Oda kongrelerinde, Odelarn 'politika' yapmalarını eleştirirler, yalnızca teknik ve mesleki çalışma yapılmasını önerirlerdi. Bir başka deyişle Odaların birer lonca olarak sürdürülmesini savunurlardı. Bu yı) artık sağın temsilcilerinin böylesine tartışmalar yürütmekten vazgeçtikleri göze çarptı. Tam tersine aynı kişilerin bu kez de en kaba türden siyasi tartışmaları sürdürne tutkusunda oldukları gözlemlendi. Tıpkı, yıllarca grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara karşı çıkıp, sonraları bu hakları savunur görünmek zorunda kalmalarıgibi, bugün Odaların —ne tür ve osal bir politika olacağı konusunda gene bir başka uca savrulmuş olmalarına rağrnen—'politika' yapacağını kabullenmek zorunda kaldılar. Bu, yürütülen mücadelenin ulaştığı boyutlar ile yakından ilişkili: Artık ulaşılan boyutlar, mimar se mühendis kitlesinin istemleri, --kuşkusuz bu istemler doğrultusunda— politika yapılmasını dayatmaktadır. 

Ancak 'politika' yapmalarına karşm bu kez yapılan politikanın kitlelerin çıkarlarına bütünüyle ters bir politika olmag gerçeği gericileri, faşistleri daha да tecrit olmaktan kurtarmadı. Nitekim bu yıl yapılan kongreler sağcılanı birçok yerde 'havlu attıklarını! kongrelere dal gelmediklerini gösterdi. Sağcılar yalnızca kendilerini 'iddialı' gördükleri bazı Oda kongrelerine geldiler, o kadar. 


TEK BİR GÜNDEM MADDESİ ісім мі? 


Bütün bunlar mimar ve mühendisler kesiminde yürütülen mücadelenin geldiği düzey bakımından son derece olumlu. 
Ancak aynı oranda sağlıklı geliştiğini kanitlamak için yeterli değil. Tersine, kongreler demokratik kitle örgütlerine musallat olan zaafların Odalarda da iyl- den iyiye hissedildiğini kamtlamakta. 

Sağın tecrit edilmesi ve Odalardan umudunu keser duruma getirilmesi kitle - ler ile yakın ve somut bağlar kurulabilmes, varolan bağların köklüleştirilmes ile tamamlanmak zorunda. Odaların uzmanlık alanlarından hareket ederek somut 'politika' yapmalarıyla bütünleştirilmek zorunda. Bunlar yapılmadığıtakdirde Odaların, zaman zaman işlevleri küçümsenen, zaman zaman da abartılan Örgütlere dönüşmesi kaçınılmsz. Sonuçta ortaya içi boşaltılmış birer örgüt olmanın ötesine geçemeyen, işlevleri çarpıtılnış kuruluşların çıkacağı son dere ce açık seçik bir gerçek. İçi boşaltılnış örgütlerin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde yerlerini ne denli güçlü alsbilecekleri sorusuna verilecek yanıtı tartışmanın ise hiç bir anlamı yok. 

Örneğin bir genel kurul —son derece önemli olmakla birlikte— gündemin yalnızca 'seçimler' ınaddeti için toplanıyor görünümüne kavuşturu'ursa, bu, yapılan işte bir terelik ortaya çikiyor anlamına geliyor. Üstüne üstlük bir genel kurul, bir üst kongreye katılacak delegeleri, her ne nedenle olursa olsun, saptayamıyor da, hiç bir kıstas dahi belirlemeden, bir başka kurulu yetkili kılmak durumunda bırakılyorsa çalışmaların ne denli sağlıklı yürüdüğü serinkanlılıkla değerlendirilmek zorunda. Demokratik işleyiş "katlanmak zorunda kalınan bürokratik bir mekanizma' olarak görmenin, küçümsemenin "demokratik" örgütlerle nasl bağdaştırılabileceği merak konusu. 
Kongreleri oy kullanmadan terk eden demokrat unsurların varolduğu düşünülürse zaaflann ulaştığı boyut daha iyi anlaşılabibir. 


"SİYASİ MANİFESTOLAR" 


Bir gerçeği bir kez daha belirtmek gerekiyor. Tüm demokratik kitle örgütlerinde olduğu gibi, Oda kongrelerinin de tek bir gündem maddesine indirgenmesi tehlikesi kendi "siyaset"lerinin gelişiyor görünmesini sağlamak için tek kurtulu- şu kitle örgütlerine aset"lerinin damgamam vurma anlayışı içinde olanlardan kaynaklamyor. Öznel nedenlerle partili mücadeleye inanmayan ya da şu anki nesnel nedenlerden ötürü kendileri için kitle örgütlerine "çöreklenmekten"' baş- 


ka yol göremeyenler için damga vurma yarışı içinde olmaktan gayrı "çare" kalmiyor. 

O zaman, kağıt üzerinde kitle örgütle rine ilişkin tutarlı sayılabilecek şeyler söylemenin, eğer söylenenler hayata geçirilmiyorsa hiç bir anlamı kalmıyor. 
Damga vurma ya da yönetiminde yer kapma uğraşının yönetime gelindiğinde de kaçınılmaz olarak kitle örgütlerinin 


ORTAYAÇIKTI. 


birer parti ya da "gençlik örgütü" gibi kullanılmalarına yol açmam Odalarda da yaşanan bir gerçek olmak durumunda. 
Kitle örgütlerine "öncü kadro" yetiştirme yerleri olarak bakanların, genel mücadeleye de —һег ne teorik kılıf ile getirilirse getirilsn— "partisiz devrimciük" anlayışı ile bakmaları bir sürpriz değil. Bu tür grupların neden kitle örgütle rine ve Odalara mekanından ve diğer bazı olanaksızlıklarından yararlanılacak, gerektiğinde "eğitim çalışınan” yapılacak yerler olarak baktıkları onun ötesinde —öznel niyetleri ne olursa olsun— fazlaca işe yaramayan yerler olarak bakmak zorunda kaldıkları bu gerçekte gizli. 
Bu nedenle bu grupların kongreleri tek gündem maddesine indirgeme uğraşımı yanı ara buraları bir de "siyasi manifesto" okunacak birer platforma çevirmelerine şaşmamak gerekiyor. Öte yandan gene şaşılmamam gereken bir başka nokta da kitle örgütlerine siyasi daıngslarını vurmaya çalışmaktan başka çıkış yolu göremeyenlerin "s manifesto" okuma yarışında yerlerini almalar. Bu tir unsurlar "manifestolar" ile de yetinmemekte. Kendi "siyaset"lerinin etkin olduğu bazı örgütlerin içinde çizgileri açıandan herhangi bir sorun ortaya çıkmış- sa o örgütün iç işlerine karışmak ve taraf olmak için içinde bulundukları meslek örgütünü de yardıma çağırmakta tereddüt etmiyorlar. Örneğin bir Oda genel kurulunda Maden-İş'in Ereğli'de kargılaştığı sorunlar halledilmek istenip, Oda- nin taraf olması arzulaniyorsa, bu yalnızca kitle ve meslek örgütleri işleyişine ilişkin bilgi eksikliğinden değli, bir de bu tür siyasi kaygulardan ötürüdür. 


“ANTİKOMÜNİZM"DEN 
MEDET UMANLAR 


"Siyasi manifesto"'ların окопта, işin yalnızca bir başka tarafı. Asıl önemlisi tasfiyeci eğilimlerin tasfiye yöntemlerini antikomünizme kadar uzandırınaları, İttifak olanaklarını "zorlamak" ya da yandaşlar edinebilmek ісіп kimilerin- de varolan antikomünist hislerin gıdıklanmaya çalışılmasının, bırakın genel demokratik mücadeleye getirdiği zararları, о gruplara уа da insanlara da hiç bir yarar sağlamayacağı ergeç öğrenilmek zorunda. "Antikomünizmin" bilinçli ya da bilinçsiz yapılması, şu ya da bu kaygu ile yapılması sonuçta hiç bir şey değiştirmez. Sonuçta söz konusu gruplar —kendilerine her ne ad yakıştırırlarsa yakıştırsınlar— nesnel olarak "antlkomünizm" yarışmda yer almaktan başka bir iş yapmıyorlar demektir. 

Değinilmes, gereken bir başka nokta bu yıl bazı sosyal demokratların KMO Ankara Şubesinde fiili saldırıya dönüştürdükleri sosyal demokrat taarruz. Taarruzun formülasyonunun "Hükümette ve yerel yönetimlerde iktidar olan demokratik solun meslek odalarında da yönetimde olmamgerekir" biçiminde olduğu gözlemlendi. Gözlemlenen bir başka nokta da taarruzun odaların sosyal demokrasinin etkisine girmesirin sağlan- 


MESLEK ODALARININ BAZILARININ KONGRELERİNDE GÖ-RÜLMEYE BAŞLANAN OLUMSUZLUKLAR VE ZAAFLAR ODA-LARIN TÜMÜNÜN ZAAFLAR İÇİNDE OLDUĞU, ZAAFLARIN DA ÖSTESİNDEN GELİNMEYECEK BOYUTLARA ULAŞTIĞI ANLA-MINA GELMEMELİ. ZAAFLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜÇ-LER VARDIR. NİTEKİM BAZI KONGRELERDE TASFİYECİ EĞİ. 
LİMLERİN ÜSTESİNDEN GELİNEBİLECEĞİ VE BİRLİKTE SAĞ-LIKLI BİR ÇALIŞMANIN TOHUMLARININ ATILABİLECEĞİ DE 


masnın ötesinde bir yönüyle де CHP içinde bazı kariyerist unsurların samimi olarak demokrat çizgideki unsurları da sömürneye vardıkları kariyer hesabına dayanması. Zaman zaman bu tür unsurların kendi kariyerleri ve hesapları için işi faşistlerle dahi ortaklığa vardırmalarn kaçınılmaz olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Ancak gerçekten demokrat olan unsurlann buna tahammülünün olmadığı görüldü. 

Sosyal demokratların tutarlı demokrat çizgide olmaları kaydıyla odalarda sosyalistlerle birlikte yönetimde bulunmalanna, kimsenin diyeceği olmasa gerek. Ancak sosyal demokrasinin 'tutarlı görülmeyen' unsurlarının karşısına çıkmanın yolunun has CHP'li görünmekten geçtiği ilk kez belki de Türkiye'de kanıtlanmaya çalışılıyor. Kendilerine "sosyalist" ya da "devrimci" diyen kimilerinin CHP'li görünmenin bir fazilet olduğunu keşfetmeleri kuşkusuz "partisiz devrimdlik olınaz" anlayışından kaynaklanmıyor. Bu anlayış tersini de birlikte getirmekte. Özünde demokrat olan unsurlarm kendlierini "devrimci" görmelerinin, göstermelerinin getireceği bir yarar da yok. Tam tersine istenen, devrimcilerin ve demokratların son derece saygın olan yerlerinde —ama yerlerinde— bulunmaları. Bunu dünya ve Türkiye деугітсі pratiği yeterince kanıtlamış olsa gerek. 
Tüm bunlara rağmen bu yıl yapılan bir Oda kongresinde kimi "sosyalistler CHP'li görünme yanışını CHP İl Başkanına "CHP'yi temsil etme yetkisinin kendisine kim tarafından verildiğini" soracak ve yerel seçimlerde CHP adayı oldukları için bu hakka kendilerinin sahip olduklarını söyleyecek kadara vardırdılar. 

Şimdiye kadar tüm kitle örgütlerinde tasfiyecilik adına çok söylenen birşeye Oda kongrelerinde de rastlandı. TİP'lilerin, örgütleri "yan örgüt" konumuna getireceği &öylendi ve demokrat unsurlar etkilenmeye çalışddı. Б Haziran seçimleri hatırlatıldı, "solun bölünmesi"'nin zararları anlatıldı. Zaman zaman "sosyal demokrasi" Пе1уі geçinmek için bırakın "“devrimdiliği" demokratlıkla dahi bağdaşmayan tutumlar içine girildi. Ancak tüm bunlar şimdiye değin bu tür çabalar içinde olanlara hiç bir yarar sağlamadı. 
Bundan sanra da sağlamayacak. 

Son olarak şunu söylemek gerekiyor: Meslek odalarının bazılarının kongrelerinde görülmeye başlanan olumsuzluklar ve zaaflar odaların tümünün zaaflar içinde olduğu, zaaflann da üstesinden gelinmeyecek boyutlara ulaştığı anlamına gelmemeli. Zaafların üstesinden gelecek güçler bulunmakta. Nitekim bazı kongrelerde tasfiyed eğilimlerin üstesinden gelinebileceği ve birlikte, sağlıklı bir çalışmanın tohumlarının atılabileceğini de gösterd. Ancak bu olumluluklar da s0- mut mealeki çalışmalar ile,somut "politika" Пе ve kitlesel hağların köklüleştirilmesi İle pekiştirilemez, adımlar bu yönde atılamazaa daha büyük sorunların ortaya çıkacağı göz önünde tutulmak zorunda. 


Va 


Sancar'ıhiç unutur muyuz? 


12 Mart гейтіпіп Tv programcısı 
Metin Toker geçtiğimiz hafta Hüryet'teki köşesinde şunları yazdı: "Genel Kurmay Başkanlığının bir köşesinde eski Genel Kurmay Başkanlarının fotoğraflarımn asılı bulunduğu bir şeref köşesi vardır. Bunların içinde İsmet İnönü gi-Ы milli kahramanların yanında adları pek hatırlarda kalmayanlar da mevcuttur. Şimdi oraya Ыг fotoğraf daha ekleniyor: Semih Sancar. Sancar Türk ordusunda kolay kolay unutulmayacaktır." 

Metin Toker doğru yazmış. Ancak eksik. Sancar'ı Türk halkı da unutmayacak! 

Eski Genel Kurmay Başkanı Sancar 5 
yıllık bir görevsüresininsonunda 6 Mart günü emekli oldu. Sancar'm Genel Kurmay Başkanlığı ile başlayan hikayesi aynı zamanda Türkiye'nin de bir döneminin hikayesi durumunda. 12 Mart terörünün bir fırtınaya dönüştüğü 1972 günleri, Sancar'ı Konya'daki İkinci Ordunun komutanı olarak yakaladı..O günlerde Konya'da sıkıyönetim yoktu. Ama Konyalılar ogünlerin sıkıyönetimsiz sıkıyönetimini unutmadılar. Unutmayacaklar. 
Faruk Gürler'in Genel Kurmay Başkanlığma getirilmesi Sancar'ın 1972 
Ağustosunda Kara Kuvvetleri Komutanı olmasına yol açtı. Sancar bundan hoşlanmamıştı. O Genel Kurmay Başkanlığı hayalleri kurarken şimdi 1 yıl sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığından emekli olma durumu Ше karşılaşmıştı. Sancar'ın hayal kınklığı 7 ay sürdü. "Gürler'in 


ihtirası aklının önüne geçip, Cumhurbaşkanı olma sevdasına kapılınca" Sancar da Genel Kurmay Başkanlığı makamına hiç ununadığı bir anda епі oldu. Sancar'm umutsuzluğu bir gecede umuda dönüşmüştü. Bu olay daha sonra iki kez daha yinelendi. Normal görev süresi üç yıl dolunca Sancar'ın görev süresi iki kez birer yıl uzatıldı. İlginç olan bu uzatma dönemlerinir Milliyetçi Cephe hükümetlerine rastlamasıydı. 

Askeri çevrelere yakmlığı söylenen Yankı Deçgisinin ve Metin Toker'in Sancar hakkında vardıkları yargı aynıydu: "Sancar görev süresi İçinde orduyu siyasete sokmamak başarısını gödermiştir..' Yüzeyden bakıldığında bu yargı doğru olarak kabul edilebilirdi. Ancak gözden kaçanlar уа da kaçırılanlar vardı. Sancar'm Genel Киппау Başkanlığının son günleri Ordu'nun politikacılar arasında en çok tartışıldığı günler oldu. 
Hava Kuvvetleri Komutanlığma bir korgeneralin atanması kararnamesinin altm- 


da Sancar'ın imzası vardı. Kıdemi gereği | 


Kara Kuvvetleri Komutanı olması gereken Adnan Ersöz de Sancar'm Genel 


Kurmay Başkanlığı döneminde bu "Һак- 


клі" kullanamamıştı, 
KONTRGERİLLA 


Yankı Dergisi kontr-gerilla ile ilgili yorumunu şu sözlerle bitirmişti: "Kontr gerilla tartışmalarınm sonucunu alabilmek için Mart ayı sonuna kadar beklemek gerek..." Bu cümlenin anlamı açık. 


Mart ayının askeri çevreler için еп önemli özelliği Sancar'ın emekli olması ve yerine yeni bir komutanın atanması. 
Sancar'ın kontr-gerilla ile ilişkisi henüz tam bir netliğe kavuşmadı. Sancar AP ve CHP liderinin sık sık fikrini aldığı Cüneyt Arcayürek'in bu konudaki sorusunu "gülümseyerek" şöyle yanıtladı: "боп yıllarda anarşik olaylarla mücadele konusunda ya da olayların içinde Özel Harp Dairesi elemanlarının görev almış olmasını iddia etmek Türk ordusunun bünyesini yıpratmak isteyenlerin amacı olahilir. Biz ordu ile milleti beraber mütalaa ediyoruz..." Doğrusu bu kadarı da açıktı!... 


"ULUSAL SALDIRI 
STRATEJİSİ" 


Semib Paşa'nın “Ulusal Savunma Stratejisi" hakkında ilginç görüşleri var. 
Bu görüşler ilginç olduğu kadar düşündürücü de... Sancar bu konudaki düşüncelerini kendi "asker" mantığı içinde şöyle açıklıyor: "Askeri literatürde ulusal savunma diye bir kavram yoktur. 
Türk silahlı kuvvetlerinin bugün uyguladığı ve geleneklerinden geliştirerek mükemmelleştirdiği sistem saldırı savaş &istemidir. Saldırı, saldırı ve yine saldırı... 
Bu en iyi sistemdir. Türk ordusunun konumu buna göredir. Aksi halde yapılan nöbetçilik olur...” 

Böylece ordunun en yetkilisinin ağzmdan ordunun nöbet beklemekten başka "işler"inin de olduğu öğrenilmiş oluyordu. 


TESİSLER VE ÜSLER 


Öğrendiğimiz bir şey daha var. Sancar'm Arcayürek ile konuşmasından Na- 


İleride "hatırlanacak" 


to üsleri ile Amerikan üslerinin ayrı olduğunu ve Sancar'm bu ayrınu bilmeyenlere "hayret" ettiğini de öğrendik. 
Sancar Paşa biraz hayret biraz da gili: cükle kamuoyunu ay&ınlatıyor: "Bazı yayın organları Amerikan üsleri ile Nato üslerini birbirine karıştırıyorlar. Nato'ya bağlı olduğu bilinen ve çalışır balde olan bir üssün neden çalıştığmı, çalışıyorsa demekki Amerikan üsleri çalışıyor anlamına alınması garip. Bugün Nato üsleri çalışıyor ama, Amerikan üsleri çalışmiyor..”* 

İlahi Semih Paşa... Türkiye halkı sen] hiç unutmayacak... 


CHP KADIN KOLLARI OPERASYONU 


CHP'de iki yıldır gündemde bulunan bir konu, Kadm Kolları sorunu, Ecevit' in kafasında biçimlendiği gibi çözümlendi. Kadın Kolları Genel Başkanı Neriman Elgin ve Yönetim Kurulu "istifa" etti. Ecevit'in Kadın Kollarmda değişiklik yapmak düşüncesi, 1976 yılında Büyük Kurultay öncesinde oluşmuştur. 
Ecevit konuşmalarında sık sık "Kadın Kollarınm gereği gibi çalışmadığından" söz ediyordu. Ama 1977 yılmın bızlı siyasal trafiği bu sorunun çözümlenmeбілі ertelemişti. Sonunda geçtiğimiz bafta içinde sorun tekrar gündeme getirildi, CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ" ın "Ecevit adına ricaları", daha sonrada bizzat Ecevit'in rican üzerine Neriman Elgin istifa etti. 

Neriman Elgin nerede ters düşmüştü Ecevit'e? Bunu şimdi anlayabildi mi biimiyoruz? Ama ters düşmeye Ali Topuz ekibini desteklediği zaman başladığı söyleneblir. Neriman Elgin, bir zamanlar Ecevit'in gözbebeği olduğu sanılan All Topuz ve ekibini tutmakla, Ecevit'e yakın olacağmı düşünmüştü. Bu nedenle de Kadın Kolları örgütünü bu doğrultu- da oluşturmaya çalıştı. All Topuz'dan büyük destek görüyordu. Ve АП Topuz da 1976 yılındaki Büyük Kurultay'da 


Ecevit'in desteği ile CHP yönetimine gelen ekibin başını çekiyordu. Büyük Kurultay'da ve daha sonraları, Ecevit' İn gücünü artırmak yolundaki girişimleri ve “gizli çabaları" hep Ali Topuz ekibi üstlenmişti. Daha sonra olanlar billiniyor. Ecevit'in "süpürge" politikası bir kez daha sahnelendi. Va Ecevit muballflerini süpürmekle görevlendirilen Ali Topuz'la arkadaşları, bir başka ekip tarafından süpürüldüler. CHP yönetimini yeni süpürgelere bıraktılar. 


SIRA KADIN KOLLARINDA 


CHP yönetimindeki Ecevit'in isteği doğtultusundaki değişiklikten sonra 51- ra Kadın Kollar'na geldi. Ecevit, partinin Kadın ve Gençlik Kolları'nın başında, "kendisine yakın grubu" destekleyen kişlleri bile istemiyordu. Bu kişiler doğrudan doğruya kendisini desteklemeliydi. Öyle ya, bugün Ecevit'e yakın olan grup, yarın parti yönetiminin yanlışlarını tümüyle üstlenip bir kenara айlabilirdi. Şimdiye kadar olduğu gibi. 
Ecevit, рагі] içinde "ек adam”, "tek otorite" olmak istiyordu. 1976 yılmda- ki Büyük Kurultay'da АШ Topuz ekibi- nin yardımı İle parti tüzüğünde bu amaç 


doğrultusunda gerekli değişiklikler de yapılmıştı. Kadm Kolları Genel Başkanlığı'na, Ecevit tarafından "görevlendirilerek" getirilen kişi, Güler Gürpınar, Ecevit'in tam istediği gibi bir kişiydi. 
Ecevit'e yakmdı, ona yakın olan gruplardan berbangi birine değli. Kadın Kolları örgütünü yeniden oluştururken de kuşkusuz kendisine hedef gösterecek tek kişi Ecevit olacaktır. Ve CHP içinde Ecevit'in "tek adam'lığının pekişmesinde önemli yardımları dokunacaktır. 


ŞİMDİ GÜNDEMDE 
GENÇLİK KOLLARI VAR 


CHP içinde operasyon sırasını bekleyen bir de Gençlik Kolları var. Genç- 


DEĞİRMENİN SUYU 


l Kolları'nm başmda, CHP'nin "уагаmaz çocuğu” Ali Dinçer'l Ankara Belediye Başkanlığı'na seçtiren Zeki Alçın bulunuyor. Zeki Alçın, yine 1976 yılında, Büyük Kurultay öncesinde muhalefete karşı harekatta büyük görevler üstlenmişti. Adam dövmekten, konuk kart. 
аптап yalnızca Ali Topuz "һаутапјаппа" dağıtılmasını sağlamaya kadar işler görmüştü. Ama sonra o da Partiye fazla gelmeye başlamıştı. Gangster şebekelerinin başlarının "сок çey bilen" bazı adamları yaşatmamaları gibi, Zeki Aiçın da tükenmişti CHP içinde. Ecevit'in “dış ilişkileri bir düzene sokmasından" sonra CHP Gençlik Kolları'nda da bir operasyon beklenebilir. 


а ЕЖ, 


“а 


NEREDEN GELİYOR | 


'Dr. R. Oğuz Türkkan ismi kamuoyunda MC döneminde MEB kadro 


nın faşistlerle doldurulduğu dönemde duyuldu. Türkkan uzun yıllardır yaşadığı ABD'den getirtilerek MEB'nın Yaykur ve Mektupla Öğretim uyguloması- nın başına oturtuldu. ABD'de uzun yıllar yaşamanın kazandırdığı "deney" ие “bilgilerle” kollarını sivayarak kısa zamanda mektupla öğretim kurumunu fa şist ideolojinin propaganda merkezlerinden birisi haline getirdi. 

Daha sonra ayrılıp, tekrar ABD'ye döndü. Bu ayrıkş kimilerinegöre faşist partinin iç çekişmelerinden kaynaklanıyordu, kimileri içinse Türkkan'ın 


ABD'deki 


8yonu çok daha önemli idi 


Türkkan'ın 9 Mart perşembe giinkü Tercüman'da çıkan yazısından bu #kincilerin söylediklerinin haklı olduğu anlaşılmakta. “Milletçe 'ürperip kendi- 


тіге dönmeztek' 


ktürk devletinin ilk çağını çökerten bir felaketin benzeri- 


пе sürüklenebiliriz" sözleriyle biten bu yazısında Türkkan'ın ABD'deki Türkleri örgütleyip "kendilerine döndürmek" için gösterdiği yoğun faaliyetler sergi- 


leniyor. Türkkan yalnızca Türkiye'li Türkleri değ 


başka yerlerden gelmiş 


Türkleri de; bu arada Orta Asya ve Sovyetler Birliğinden göç edenleri de aynı örgütte toplamak için çalıştığını söylüyor. 

Türkkan'ın bu çalışmalarının bazı kaynaklara finanse edilmekte olduфи da yazısından anlaşdmak'ta. Kendisi, Ziraat Bankası'na “Biz Türkler” adı altında bir film dizisi hazırladığını söylüyor. Şimdi merak edilen Ziraat Bankası'nın yeni yöneticilerinin Türkkan'ın kendi itiraflarıyla ortaya çıkan bu зі. 
рагіді geri alıp almayacağı, faşist örgütleme çalışmaları için malzeme сс pau 


sağlamaya engel olup olmayacağı. 


YURUYUŞ - 14 MART 1975 - 


12 MART: 
BİR DÖNEMİN 


Geçmişe damgasını vuran önemli dönemlerin yeniden değerlendirilmesi, günümüze ışık tuttuğu, günümüz için ipuçları verdiği ölçüde yararlı bir çaba olarak görülebilir. 12 Mart döneminin "sona ermesinden" bu yana, her yıl, Mart ayı geldiğinde 12 Mart yazıları yazmak da artık adet oldu. Günlük basından "sol" dergilere kadar рек çok organ, bu "farz"'ı hiç kuşkusuz bu yıl da yerine getirecekler. 

Burada en başta önemli bir saptama yapmak gerekiyor: 12 Mart dönemi, "bitti", "kapandı", geçip gitti mi? Böyle görüldüğü sürece, 12 Mart'a ilişkin degerlendirmelerin, "tarihten bir yaprak" niteliğini ve çerçevesini aşmayacağı açık olsa gerek. Türkiye'de, 
12 Mart dönemini aradan yıllar da geçince, bu anlayış 
içinde ele alıp "değerlendirenler" var. 

Gerçekte ise, teorik ve pratik uzantıları ile, 12 
Mart dönemini, bitmiş, kapanmış, geçip gitmiş bir dönem olarak görmek mümkün değil. 12 Mart dönemi ile günümüz ve daha yakın geçmişimiz arasındaki bağlar belirgin olduğu içindir ki, yedinci yılında 12 Mart'ı yeniden ele almak gerekli oluyor. 12 Mart'ı hatırladıkça bugünü, bugünü değerlendirdikçe de 12 Mart'ı anlamak daha kolayoluyor. 


BURJUVAZİNİN VARSAYIMLARI 


. 

Önce 12 Martdöneminin biçimsel anlamda да ol. 
sa bitiş" gerekçeleri üzerinde durmak gerekiyor. Biçim olarak, 12 Mart dönemi, 1973 genel seçimleri ile "kapanmış" sayılıyor. 

12 Mart döneminin "kapanış" nedenleri arasında 
sayılan unsurlardan biri üzerinde, bugün daha dikkatli olarak durmak gerekiyor. Bu unsur, "kitlelerdeki bilinç ve birikimin, direniş azminin, dönemin sürmesine 


. 
уа da tırmandırılmasına izin vermediği" biçiminde dile getiriliyor. 

En başta, bu gerekçede önemli bir gerçek payı bulunduğunu kabul etmek gerekiyor. Yine de, önemli gerçek payı bulunan gerekçelerin abartılmasının da yararsız olduğunu unutmamak koşulu ile. 12 Mart'ın sona ermesinde kitlelerin bilinç ve birikiminin rolünün abartılması, iyi niyetle de yapısla, örgütsüz, dağınık yığınların, bu halleriyle bile herşeye kadir oldukları- nın tescili anlamına geliyor. Böyle bir "tescil" ise bilimsel sosyalistlerin işi değil. İrgütü "kitlelerin arkasına gizlemeyi hep marifet sayan goşistler, bunu zaten yapıyorlar. w 


Peki, diyelim ki 12 Mart döneminin "sona eriş" nedenleri arasında sayılan "kitlelerin direnci" unsuru abartılmadı; tam yerli yerine kondu. Bu durumda, başka hangi nedenler üzerine eğilmek gerekiyor? 
Önemli olan bu sorunun yanıtının ortaya çıkarılması. 

Burada, Türkiye burjuvazisinin, rahat varsayımlarla 1973 genel seçimlerine ve daha sonrasına hazırlandığını belirtmek gerekiyor. Burjuvazi de değerlendirmelerinde hata yapabilir. Varsayımlarında yanılabilir. Burjuvazinin varsayımları, özetle şunlardı: 

1.12 Mart döneminden deneyimli, "акШаптіҙ" 
ve teçhiz edilmiş olarak çıkacak bir AP, yine 1971 
öncesindeki gibi tek başına iktidar olabilecektir. 

2. CHP'nin, 1973 genel seçimlerinden en güçlü parti olarak çıkması beklenemez. 

3. 1968'lerden bu yana büyük çalkantılar geçiren, 12 Mart döneminde de belinin tam ortasına darbeyi yiyen sosyalist hareket, daha uzun bir sire kendi- 


ni toparlayamaz. Kadrolaşma açısından dahi toparla- 
4 


yamaz. 


12 MART DÖNEMLERİNİN EN BÜYÜK "BAŞARI"LARINDAN BİRİ DE, GENÇLİK KESİMİNİ 
İNANÇŞSIZLIĞA, TEPKİCİLİĞE VE GÜVENSİZLİĞE SÜRÜKLEMEK OLDU. BİR YANDAN TUTU-NACAK DAL BULAMAYAN GENÇLİK KESİMİ, ÖTE YANDAN FAŞİST BASKI DÖNEMİNİN AĞIR DARBELERİNE HEDEF OLDU. BU, GÜVENSİZLİĞİ VE İNANÇSIZLIĞI, SONU OLMAYAN İNTİ-HAR EYLEMLERİ İLE PEKİŞTİRDİ. BURJUVAZİ BÖYLECE, DİNAMİK BİR KESİMDE ÖRGÜT- 
5071.060 VE DAĞINIKLIĞI DAHA DA PEKİŞTİRMİŞ OLUYORDU. 


-4s ген ELA e ceti Eşya aş dei par Ұлан: 


ÜÇ BÜYÜK OPERASYON 


* GÜNÜMÜZE UZANTILARI 
| 


Bunlar, burjuvazinin 12 Mart dönemi varsayımları, Gerçekleşeceğine mutlak nazarı ile bakılan varsayımlar. Burjuvazi, bu varsayımlardan hareketle 12 
Mart döneminde atılan temellerin üzerine, "parlamen: 
ter" yollarla da binanın inşa edilebileceğine, yine 12 
Mart döneminde oluşturulan çerçevenin içinin yine aynı yollardan doldurulabileceğine inanmıştı. 

Burjuvazinin üç temel varsayımı, üç temel gerçekle karşılaştı: 


1. CHP, geniş kitlelerin desteğini arkasına alarak, 
1973 genel seçimlerinden umulmayan ölçüde güçlenerek çıkmıştı. 

2.12 Mart döneminin politik ve ekonomik uygulamaları, diğer bir ürünü de "marjinal" olarak görülen diğer sağ partilerin önemli ölçüde güçlenmesi biçiminde vermişti. "Marjinal sağ" AP'den umulandan çok taban koparmış, AP'nin tek başına iktidarı için geçici de olsa önemli bir "engel" olmuştu. 

3.12 Mart dönemi dönek ve yılgın yaratmıştı. 
Her baskı döneminin yarattığı gibi. Ama büyük bir kitle birikimi ile birlikte, daha deneyimli, daha pekişmiş sosyalist kadroları da şekillendirmişti. Bu ikili gelişimin tüm "olumsuz" koşullara rağmen, yeni bir örgütlü silkinişle ve kısa sürede ürününü vereceği hesap edilememişti. 


Üç varsayım, üç yanılgıve sonunda üç operasyon. 

Üç varsayım ve üç yanılgıyı, 12 Mart sonrasında üç operasyon izledi. Sağı birbiriyle barıştırma ve toparlama amacını güden MC operasyonları; CHP'nin teslim alınması operasyonu ve CHP imajı ile birlikte ve atbaşı giden, sosyalist hareketi durdurma operasyonu. 12 Mart buanlamda,biçimsel olarak sona ermekle birlikte, öz olarak sürüyor. Çünkü, günümüzün operasyonları, 12 Martdönemi varsayımlarından kaynaklanıyor. MC'si ile, faşist tırmanış ile, CHP'nin teslim alınması ile ve nihayet sosyalist hareketi tecrit çabaları ile. 12 Mart ile günümüz arasındaki bağ, böyle ortaya çıkıyor. 


ECEVİT VE CHP: NEREDEN NEREYE? 


Birinci MC hükümetinin kuruluşu, başta DP olmak üzere, MSP'nin giderek eritilmesi ve benzeri operasyonlar biliniyor. Burjuvazi, 12 Mart döneminde attığı temelleri MC iktidarları ile pekiştirmeye, aynı dönemde koyduğu çerçeveyi yine MC iktidarları ile doldurmaya çalıştı. 1975 sonrası "faşist tırmanış"ı, 12 
Mart döneminin "lafzı ve гиһи"пип somut uygulamaya konuluşu olarak görmek gerekiyor. Üstelik bir de fazlası ile; 12 Martdöneminin yapamadığını yapmaya çalışarak; Tabanda faşist hareketin kitle desteği bul. 
masını, aldatılmış yığınların "milli devlet, güçlü iktidar" peşinden koşmasını sağlamaya çalışarak. 


12 Mart varsayımlarının, 12 Mart sonrası bu uygulaması, yeterince biliniyor. Ama bir büyük operasyon da, CHP üzerinde uygulandı. Bu, CHP'nin adım adım teslim alınmasına yönelik bir operasyon olarak ortaya çıktı. 

Ecevit'in, karşı çıkış nedeni ne olursa olsun, 12 
Mart döneminin açılmasına götüren muhtıraya cephe aldığı bugün de hatırlarda. O dönemde, 12 Mart'ın en karanlık günlerinde, Ecevit, parti içi muhalefet önderi olmanın da verdiği bir kararlılıkla şunları söylüyordu: 


"Bence gerçek demokraside yasak düşiice olamaz. Düşünce derken yalnız kafaların içindeki düşünceyi kastetmiyorum elbette. Kafaların içindeki düşünce zaten hiç bir zaman yasaklanamaz. Düşüncelerin yayılması da yasaklanamaz. Hatta bence örgütlenmesi de yasıklanamaz. " (Ecevit, Abdi İpekçi ile Görüşme, Milliyet Yıllığı 1971, s. 83) 

Ecevit'in o dönemde, 12 Mart olayını, Yunanistan'daki gelişmelere benzeterek yaptığı çıkışlar, savunduğu demokratik ilkeler, büyük burjuvazi-Ordu-Erim hükümeti üçgeninin en sadık yazarı İpekçi'yi hiç de memnun etmiyordu: 

“Ecevit'i Türk siyasi hayatında önemli ve olumlu reller oynayan birliderolarak tanıyoruz. Опа bağlanmış ümütleri ve inançları sarsacak hatalar Ececit'in ki- 


şiliğine ve savunduğu görüşlere düşman olanları hiç şüphesiz çok sevindirecektir. Dileğimiz, Ecevit'in, düşmanlarını ekmeğine yağ süren davranışlardan &- kınabilmesidir." (Durum, Milliyet, 4 Nisan 1971) 

O günden, bugüne. Ecevit, bugün "örgütlenme yasağı" konusunda hiç konuşmuyor. İpekçi'nin “diledikleri" de yerine geldi. Büyük sermayenin bu önde gelen yazarı, uzun süredir Ecevit'e hiç bir uyarı yapma gereğini duymuyor. Acaba İpekçi mi ilerledi, yoksa Ecevit mi; geriledi? 


BURJUVAZİ, FETİŞLERİ ÇOK SEVER Burjuvazinin, en geniş anlamda'"'sol"'u da terbiye etmesi gerekiyor. Burjuvazi, sosyalist hareketi, bulaпік tonda bir genel "sol" imajı ile örtmeyi hem çok seviyor, hem de çok istiyor. Çünkü böyle olunca, sosyalist hareketi tecrit etmek daha da kolaylaşıyor. Burjuvazi, sosyalist hareket ile "sol" arasındaki köprüleri atmak için en çok bazı fetişlerden yararlanıyor. 

12 Mart döneminin de pek "etkin" bir fetişi vadı: Reformlar. Herşey güllük gülistanlık olacaktı; ama reformlar yapıldığı takdirde. Bu reform fetişizmi ile bir yandan "501" uyutulup dizgin altına alınabilir;diğer taraftan da insanlar bildiğini okumaya, en kaba antikomünizmi, en acımasız baskıları uygulamaya devam edebilirlerdi. 

Burjuvazinin "reform" ve “reformcu hükümet" fetişizmi solu etkiledi mi? Etkilediğinden hiç kuşku yok. Yazan kişi önemli olduğu için değil, diğerleri arasından bir örnek olduğu için şuna bakmak yeterli: 

"Ата herşeye rağmen durum gitti bir gülsüm, geldi bir gülsüm’ durumu değildir. Fik'pin parlamentoculuğu için sonun başlangıcı olan ordunun müdahalesi, ne de olsa, küçük burjuva radikalizmi bakımından, Demirel'e kıyasla daha makbul sayılabilecek bir siyasiyi başbakanlık görevine getirmiştir. Haksızlık etmemek için belirtmek gerekir ki, Erim'in geçmişinde bir Morrison şirketi temsilciliği, kendisinin ve kardeşlerinin yiiz milyonluk bir servetin sahibi kılan şaibeli işler, camilere bomba koyarak yobaz saldırıları tertipçiliği, siyasi cinayetler kışkırtıcılığı pek yoktur. 

.. Evet, 12 Mart muhtması sonucunda meydana gelen durum eskisinden daha kötü sayılamaz. Тегяпі iddia etmek, düşürülen Demirel hükümetinin arkaandan ağlamak durumuna düşmek olur. Bu gelişme, en elverişsiz şartlarda bile, bir Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan doğmuş olan Türkiye Cumhuriyeti ordusunda Mustafa Kemal'in ilerici geleneğinin son tahlilde ağır bastığını gösterir." (Aydınlık, Mart-Nisan 1971,8.371) 

Aydınlık Dergisinde, “hızlı sosyalist" Mihri Belli, 
12 Mart muhtırasına ve Erim hükümetine böyle sahip 
çıkıyor. Gerçekten de tüm ilericiler, "Mustafa Kerral geleneğinin 12 Mart dönemindeki ağırlığını" hep beraber duydular, gördüler! Ama bugün için görilmesi gereken gerçek başka yerde: Reform, sol kemalizm, vb. gibi afyonların kimi solcuları nasıl uyuttuğunun anlaşılmasında. Ehveni şer tercihinin, Türkiye'de %5- yalist hareketin karşısına nasıl bir tuzak olarak çıkarıldığının, insanları başka hiç bir almaşık gösterme- den sınırlı almaşıklara hapsetmenin burjuvaziye sağladığı avantajların farkedilmesinde. 

Günümüz için bundan ders çıkaramayanlar için, başka olaylar da var. 


BİR DERSTE: SOLCULAR NASIL KULLANILIR? 


Burjuvazi için, adı "solcu"'ya, hatta "“sosyalist''e çıkanlara kendi programını uygulatmanın zevki de başka. İkili bir avantajı var bunun: Bir yandan, "solcular, burjuvazinin istediklerini daha büyük bir yetenekle yapabiliyorlar. Diğer yandan, kimilerinin “solculuk" maskesi altında uyutulması da daha kolay oluyor. Bunun için gerekli olan iki şey var: Birincisi, deneyimli ve usta bir burjuvazi. İkincisi ise kendilerine sunulacak biberona hazır, gevşek Solcular. Böyle sol- 


MESH IOSD AELA оқа A т ир, 


BİRİNCİ ERİM HÜKÜMETİNİN İLK TOPLANTISI. ERİM HÜKÜMETİNİN ÖZELLİĞİ, BİR “RE-FORMLAR" FETİŞİZMİ YARATABİLMESİ VE BU FETİŞİN ARDINDAN KİMİ “SOLCU"LARI DA 


SÜRÜKLEYEBİLMESİYDİ. 


cuların 12 Mart döneminde nasıl kullanıldığını, bundan sonra da nasıl yöntemlerle kullanılması gerektiği ni, bu işlerin ustası, 12 Mart döneminin ünlü artikomünizm tüccarı Metin Toker anlatıyor: 

"Heryerde olduğu gibi bizde de 'düşünen beyinler' ister istemez solda. Aşırı sol ise bu furyadan faydalanıp kilit noktalarını Marksistlerin eline devrettirmek gayretinde. Hem gerçek 'düşünen beyinler'i işbaşına getirmek hem subversiyon oyununa gelmemekiBu dengeyi iyi kurabilmek için de bir, sağlam bir hüküm verme kabiliyetine, iki, doğru istihbarata lüzum var." 
(Metin Toker, 12 Mart Sonrası Düşünceleri, Milliyet Yıllığı 1971, в. 77) 


Metin Toker'in bu tavsiyeleri, burjuvazi Тагаһпdan öteden beri tutuldu. Şevket Süreyya, Vedat Nedim gibileri böylelikle burjuvazinin "düşünen beyinleri" oldular. Burjuvazi bu ustalığım 12 Mart döneminde de sürdürdü. Aynı ustalık, aynı dengecilik, burjuvazi için bugün de gerekli. Burjuvazi bugün de bu ustalığa ve dengeciliğe sahip politikacılannı bulmuş görünüyor. 

Burjuvazinin fetişleri çok sevdiğinden daha önce söz ettik. 12 Mart döneminin fetişi, reformlar oldu. 
Burjuvazi, hedeflerini, reformlar sisinin ardına gizlenerek gerçekleştirdi. 

Bugün fetişler yok mu? Burjuvazinin, hedeflerini gerçekleştirebilmek için ardına gizleneceği, "sol" çevreleri de pekala susta durdurabileceği yeni fetişler yok mu? Hiç kuşkusuz var. Bugünün fetişi de "деmokrasi için emperyalizme ve yeni hükümetin yaptıklarına evet" sloganı oldu. Ürneklerinden biri şöyle: Demokrasi için Ecevit hükümetinin iktidarda kalması gerek. Ecevit hükümetinin iktidarda kalabilmesi için ise ekonomide sağlam temeller kurmak gerek. Ekonomide sağlam temellerin kurulması için, IMF'nin "уеşil ışık" yakması gerek. IMF'nin "yeşil ışık" yakması için ülkede IMF'nin istediği önlemlerin alınması gerek. 

Bütün bunlar ise, "demokrasi için burjuvaziyeve IMF'ye evet" demek. Günümüzün fetişleri de böyle yaratılıyor. Burjuvazinin yeni iktidarları, 12 Mart dönemine özgü şantajların güncelleştirilmesinde, sözcilleri ile birlikte, hayli usta görünüyorlar. 


SOSYALİST HAREKETİ DURDURMA 
OPERASYONU 


Burjuvazinin, 12 Mart dönemi varsayımlarından ve bunların yanlış çıkışmdan hareketle, 12 Mart sonrasında yöneldiği üçüncü büyük operasyon, sosyalist hareketi durdurma operasyonu oldu. 

Ancak burjuvazinin 12 Mart sonrasında uyguladığı bu operasyonun temellerinin, 12 Mart dönemine, hatta daha da gerilere gittiğini unutmamak gerekiyor. 
Burjuvazinin bu operasyonu, Türkiye İşçi Partisi'nin Aybar sapması sonucunda ağır darbeler yemesi ile başladı. 4. Büyük Kongre ile başlayan "yeniden silkiniş" döneminin hemen ardından ise, önce sıkıyönetim ve daha sonra partinin kapatılması geldi. 

Burjuvazi partiyi kapatmakta başarılı olmuştu. 
Parti kadroları içinde, 12 Mart döneminde, yeni dönekler yaratmakta da başarılı olmuştu. Dahası, sürekli "umut" yaratıp bunları boşa çıkararak, dinamik bir kesim olan gençliği hiç bir şeye inanmayan, kim- 


seye güvenmeyen, sosyalist hareketin geçmişini de, geleceğini de reddeden "intihar müfrezeleri"'ne indirgemişti. Bu müfrezelerden birinin organında, inançsızlik, güvensizlik ve umutsuzluk şu sözlerle ifade ediliyordu: 

“Artık göğüslenecek sınır kalmadı. Daha fazla gögüsledin mi, kurşunu göğsünün ortasına yersin..." 

”... Genç kadrolara, daha öncesinden, batakçılıktan başka pek аг nuras kalmıştır. O zaman, kendin deneyip, hareket içinde doğruyu bulacaksın... “ 

"Devrimci hareketin genel hastalıkları, genç kadrolara da bulaşmıştır. Gençlik içinde dejenerasyon gittikçe kemikleşmiş, had safhaya gelmiştir.” (İleri, Dev-Genç yayın organı, Sayı: 6, Ocak 1971) 

Bu sözler cesaretten çok, bir yılgınlığın ve umutsuzluğun ifadesi. Sürekli olarak "kullanılmaktan", boş hedeflere koşturulmaktan, sözde liderlerin elinde oyuncak olmaktan gelen bir bezginlik ve umutsuzluk. 
Bu umutsuzluk, acı sonuçlarını savaşı kaybettiğini anlayan insanlara özgü intihar eylemleriyle, katliamlarla verdi. Burjuvazi yeni bir başarı elde etmişti: Devrimci hareketin her kesimine, umutsuzluğun, güvensizliğin, inançsızlığın уе kopukluğun tohumlarını ekmişti. 


Burjuvazi, 12 Mart döneminin ağır darbeleri ile birlikte asıl bu inançsızlık, bezginlik ve yılgınlık sonucunda, sosyalist hareketin bir daha belini doğrultamayacağına inanıyordu. Türkiye İşçi Partisi'nin birinci kuruluş yılında, Genel Sekreter Nihat Sargın, bu ortamı şöyle tanımlıyordu: 

"12 Mart döneminden işçi sınıfımız ve emekçi halk kitleleri daha bilinçlenmiş olarak çıkmıştı. Bun- da kimsenin kuşkusu yok. Ancak ağır baskıdönemi- nin sosyalist harekete vurduğu darbe de агітясптаmalı. Örgütün kapatıldığı, ister istemez dağınıklığa yol açan ve çok ağır koşullar altında geçen yıllar, eskiden çalışmaların içinde yer almış herkesin, istisnasız olarak aynı biçimde, hiç bir şey olmamışçasına 'biraktırıldığı' yerden yeniden harekete geçmesine elvermeyecekti elbet... 

41. Eski dönemde partili olan, kendini hâlâ öyle sanan çok kimse vardı ama, bunların bir kısmı, belki kendileri de farkında olmadan artık eski yol arkadaşları durumunda idiler." (Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm Yolunda Dopdolu Geçen Bir Yıl, Yürüyüş, Sayı: 56) 

Burjuvazi, çelikleşen kadroların, yeni birikimle birlikte sosyalist hareketi yine bir sil götürebileceğini tahmin etmiyordu. 
doğrultamaz" denilen, “elinde adamı kalmadı, en yetenekli kadrolarını yitirdi" denilen Türkiye İşçi Partisi'nin 1975'le birlikte adım adım yol alması, "ѕоѕуаlist hareketi durdurma орегазуопи"пип hızlandırılınasına yol açtı. Burjuvazi adım adım teslim aldığı CHP yiyaratılan CHP imajı ile birlikte, adım adım gelişen susyalist hareketi durdurmaya seferber etti. 

12 Mart'ın baskı ve zulmü ile, MC'nin baskı ve 
zulmü arasında kesin bir paralellik var. Aynı şekilde, 
12 Mart döneminin 'reform fetişizmi" ve “solcu Erim 
kabinesi" imajı ile, günümüzün CHP = demokrasi fetişizmi arasında da kesin bir paralellik var. 

Saptırma olmadan, tek başına baskı bir işe yaramiyor. Burjuvazi 12 Mart'tan bunu daha iyi öğrenmiş olarak çıktı. Öğrendiğini bugün de uyguluyor. Ve sayılan bu yönleri ile 12 Mart,günümüze böyle yansıyor. 


7%%, tar m ey 


Gençlik kesiminde dayatan görev: 


ÖRGÜTLENM 


SERDAR ARISOY 


Türkiye'de gençlik örgütlenmesinde bugün atılacak olan adımın önemini kavrayabilmek, ancak Türkiye репсік hareketinin geçmişini, örgütlenme deneylerini çözümlemekle, bilmekle olasıdır. Bu tarih içinde özel bir yeri olan altmışlı yıllar YÜRÜYÜŞ'ün geçen sayısında anlatılmış, olayların nedenleri kısaca sergilenmişti. 

Ancak içinde bulunulan “örgütsel dağuuklık, örgütsüzlük” ortamını veri olarak alan ve özellikle “Türkiye'de sol bölünmüştür" teranelerine kılıf yapılan yıl. 
lar olan yetmişler, bilinmesi ve çözümlemelerin yapılması zorunlu olan yıllardır. Yetmişli yılların başında, Türkiye İşçi Partisi'nin bilimsel sosyalizmi kılavuz edinme sürecinde hayli ileri adımlar atması sonunda Partinin yıkılamayacağın anlayan kimi "sol" çevreler öğrenci gençlik içinden "partiler", "ordular" yaratma çabasına girişmiş ve bu günler- de gelen 12 Mart faşizan dönemiyle birlikte de gençlik içinde tam bir yılgınlık hakim olmuştur. 


DAĞINIKLIK VE YILGINLIK 


12 Mart döneminden çıkışla birlikte 
öğrenci gençlik içinde gözlemlenen durum, yılgınlık ve umut" olan sosyal demokrasiye kayıtsız teslimiyetti. Geniş öğrenci yığınları örgütsüz ve başıboş bir biçimde sosyalist hareketten gelmeyen ve kendileri dışından oluşacak "kurtarı: 


cıları "beklemekteydi. 12 Mart öncesi gençlik hareketini ve öğrenci gençleri bilimsel sosyalizmden, Türkiye İşçi Parsi'nden uzaklaştırma göreviyle lider durumuna gelmiş olanların çoğu tutukluydu, yada yılınıştı. Ancak tüm bu olumsuz koşullara karşın 1971 öncesi- nin olumlu yanları etkilerini sürdürmek- te ve içinde bulunalan konumdan kurtulma istemleri giderek ağırlık kazanmaktaydı. 

Gençlik içinde hızlı bir örgütlenme dönemine girildiği ortamda çıkan aflı birlikte, sorunlar daha geniş boyutlarda tartışılmaya başlandı. Eski gençlik “lider"leri salınmışlardı ve "eski" kariyerlerini yeniden kazanmak için çalışıyorlardı. Her okul ya da mahalle çevresinde yeni "'ideologlar", yeni "ӛпдег "ег boy göstermeye başlamıştı. Bu ortamda 
TSİP tarafından gençlik içinde izlenen oportünist-makyavelist politika da gençlerin hızla sağa-sola savrulmalarına yardımcı olmaktaydı. Tüm bunların dışında genel olarak bir bekleyiş hakimdi: Türkiye İşçi Partisi'nin yeniden kuruluşu. 


TAHRİBAT! 


Beklenen; Parti'nin kuruluşuyla birlikte öğrencileri toparlayacağı ve dağınıklığın önüne geçeceğiydi. Oysa Parti dışından gelişen bu iyiniyetli bekleyiş, Türkiye İşçi Partisi'nin önünde duran 


“Demokratik Sol”dan “Еуіетсіеге” ihtar 


СНР yazarlarının eylemsizlik önerileri, bir eylemi de beraberinde getirdi. Demokratik Sol Dernekler Federasyonu, eylemsizliği önerip savunan bir 


bildiri dağıtarak "eylem koydu". 
CHP'li gençlerin eylemsizli 


önerelim diye koydukları bu eylem, başka 


şeyleri de ortaya koyuyor. En başta, CHP'nin ve gençlerinin “devlet kurumla- 


rının faşistlerden temizlenmesi" taleb 


bildiri; 


asıl değerlendirdiklerini. Dağıtılan 


in bu bölümünde aynen şöyle deniyor: 


“Östelik devleti Işgalcilerden kurtarmak isterken devleti bizle işgal edersek faşistlerden ayrıcalığınızın ne olacağı merak konusudur." 
Bu cümleler, bildiriyi kaleme alan CHP'lilerin Türkçeyi yeterince bilme- 


BUGUN İSMİ; İÇİNDE "GENÇ" KELİMESİ BULUNAN BİR YIĞIN ÖRсот KURULDU, KURULUYOR. ANCAK HİÇBİRİNİN GERÇEK AMACI GENİŞ GENÇLİK YIĞINLARINI, SOSYALİZME ULAŞMA SAVAŞI VE-REN İŞÇİ SINIFI VE ONUN ÖNCÜSÜ PARTİSİ ÇEVRESİNDE MUCADE-LEYE SOKMAK DEĞİL. TAM TERSİNE, YAPMAKTA OLDUKLARI КЕ-SİN BİR PARTİ DÜŞMANLIĞI VE SONUÇTA ANTİKOMÜNİZME KA- 


diklerinden başka gerçekleri de ortaya koyuyor. Bir kere ve en başta, devlet dairelerineğ doldurulan faşistleri temizledikten sonra, yerine başkalarını almak her durumda zorunlu değil. Çiinkü, başta MHP militanları olmak üzere, kadroların zorlanarak şişirildiği herkes tarafından biliniyor. En başta bu beslemelerin "gizli işsiz" olduklarını bilmek gerekiyor. 

Ikincisi daha da önemli. Temizlenen faşistlerin yerine kimleri getireceksiniz? İlericileri, demokratları, dürüst memurları. Başka almaşık yok. Bu almaşığın yerine getirilmesi, "faşizmin bir başkası" mı oluyor? Böyle düşünenlerin nasıl "demokratik", hele hele nasıl "solcu" olduklarını anlamak mümkün degil. CHP, devlet dairelerini bu zihniyetle ml faşistlerden temizleyecek? 

Ancak "demokratik solcu" gençlerin hakkını da bir yerde teslim etmek gerek. Bildirinin bir başka bölümünde şöyle deniyor: 

"Eyleme çıkmazdan önce cebine en az bir CHP mliletvekilinin telefon numarasını koyanların CHP'yi eleştirmeye hakları yoktur." 

Sosyalizm adına ortaya çıkan kimi goşist grupçukların, "demokratik solcu"lardan böyle bir söz işitmeleri, kendilerini hiç mi rahatsız etmedi? İşte, CHP'den çok CHP'ciliğin ödülünü böyle alıyorsunuz. Böyle sözler işitiyorsunuz. Belki de biryerlerde okudunuz. “Sosyal demokrasiye karşı ikili bir yaklaўт içinde olmalı" diye duydunuz. Sonra bunu dergilerinizde CHP'ye уегуапsın edip, ajandalarınıza CHP'li milletvekili telefon numaraları doldurmak olarak yorumladınız. Böyle bir “eylem"ciliğe ve böyle bir yaltakçılığa, sonunda böyle bir cevap aldınız. 

Bunlara şunu söylemek gerekiyor: CHP'li İseniz, oturup doğru dürüst CHP'lilik yapın. CHP'ye üye olun. Gençlik kollarında bildiri dağıtın. Yok eğer sosyalist iseniz, sosyalist olduğunuzu bilin. Sosyalistlerin en başta Кепdilerine güvenerek yola çıktıklarını unutmayın. Ve yine unutmayın ki, "icazet- li eylemcilik" hiçbir dönem, kimseye hayır getirmedi. 
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DAR VARAN SAPTIRMALAR... 


Gençlik kesiminde önemli görevlerin eşiğinde... 


engelleri teker teker aşma zorunluluğu sonucunda öncelikle sanayi bölgelerin- den başlayan bir örgütlenmeye girişmesiyle son buldu. Bunu Partililer dışında, Partili mücadele dışında kimse kolaylıkla kavrayamazdı. Hareketin bütününe Parti dışından bakmak ve hareketi kendisiyle sınırlı görmek durumunda olanlar düşündüklerini bulamayınca değişik seçeneklere yönelmeyi yeğledile. Örgütlü mücadele yerine 'sözlü' mücadele çekici gelmişti. 

İşte bu ortamda kurulan İGD, YU- 
В0Ү05 okurlarının yakından bildiği gibi yainızca gençlik hareketini değil Türkiye işçi sınıfı hareketini engelleme misyonunu da yüklenmişti. Böylesi bir örgütlenmeyi olumlu İlkeleri savunur gözükerek gerçekleştiren İGD, gençlik içinde yapabileceği tüm tahribatı yaptı. 
Aynı dönemde TSİP'ce kurdurulan GSB ve ТЇР içi muhalefet işini üstlenerek gençlik içinde varolan olumlu unsurları hareket dışına itti. Ortalık goşizmin уе maoizmindi. 

Bugün ismi içinde "genç" kelimesi bulunan bir yığın örgüt kuruldu, kuruluyor. Ancak hiçbirinin gercek amacı geniş gençlik yığınlarını, sosyalizme ulaşma savaşı veren İşçi sınıfı ve onun öncüsü Partisi çevresinde mücadeleye sokmak değil. Tam tersine,yapmakta oldukları kesin bir Parti düşmanlığı ve ssonuçta ant-komünizme kadar varan saptırmalar. Oysa buglin geniş gençlik yı- 


YALCIN KÜÇÜK 


TEZLER 1908-1978 


ınları her zamankinden daha çok örgütienme gereksinimi içinde ve her zamankinden daha çok sosyalizme gönüllü. 


GÖREVLER BAŞARILACAK 


İşte işçi sınıfının polltik öncüsü Türkiye İşçi Partisi çevresinde bütünleşen gençleri ve sosyalizmi 'gelecek' olarak gören geniş gençlik yığınlarını böylesine zor ve şerefli bir görev bekliyor. Sosyalist gençler bilimsel sosyalist hareketin getirdiği ilkelerle örgütlenmek zorundalar. Bu ilkelerin en başında ise gençlik örgütünün bir sınıf ve kitle örgütü olduğu gerçeği yatmakta. 

Sosyalist gençler, sosyalizmi hedefleyen, Parti'nin yönlendiriciliğinde örgütlenen ve mücadele veren bir gençlik örgütünü kurmakla ve bu kitle örgütünü 'geleceğin' sosyalizmde olduğunu gören geniş genç işçi, köylü, emekçi, öğrendi gençlerle birlikte oluşturmak göreviyle karşı karşıyalar. Bu örgütü Türkiye'nin tek gençlik örgütü olma yolunda geliştirmek için yılmadan çalışmak göreviyle karşı karşıyalar. Bu örgütü Parti'nin yönlendiriclliğinde sosyalizm mücadelesine her geçen gün daha güçlü biçimde katmak göreviyle karşı karşıyalar. 

Ve Türkiye İşçi Parti'li gençler bu görevi de kendilerine verilen diğer tüm görevleri başardıkları gibi yüzlerinin akıyla yerine getirecekler. 


DEMOKRATİK BİRİKİM 
SOSYALİST GÖREVLER 


METİN ÇULHAOĞLU 


Gerçekler, ilk bakışta çelişkili bir nitelik taşır. Sosyalist harekette de, gerçeklerin çelişkili görünen yanlarının kavranması büyük önem taşıyor. Hareketin dinamizmi ve yaratıcılığı, görüntüdeki çelişkili durumun özüne inilebilmesinden, buradan gerekli sonuçların çıkarılabilmesinden kaynaklanıyor. 
Sosyalist hareket, dünyanın her yerinde ileri adımlarını dün böyle attı. Bugün de böyle atıyor. 


SUBJEKTİF ÖĞENİN AĞIRLIĞI ARTIYOR 


Örgüt kavramı ve pratiği Lenin'de niçin Marks ve Engels'e kıyasladaha gelişkin? Niçin bugün örgütün önemi, Lenin döneminden de daha büyük? Bu sorulara cevap verebilmek için, günümüzün yine "çelişik" görünüm taşıyan gerçeklerinden biri zetlemek gerekiyor: Özellikle günümüzde, geniş yığınlardaki demokratik birikim, objektif olarak sermayeyi hedef alan talep ve özlemler giderek yeni boyutlar kazanıyor. Çok daha geniş yığınları, yalnızca demokrasi mücadelesine değil, sosyalizm mücadelesine de kazanmanın koşulları, bugün, düne kıyasla çok daha gelişkin durumda. Peki bütün bu olumlu objektif gelişmeler, subjektif öğenin, görev ve sorumluluklarını azaltıyor ти? Tam tersine, daha da artırıyor. Bu nedenle, çoğu kez belirtildiği gibi, günümüzde subjektif öge, daha da belirleyici bir nitelik kazanıyor. Yani partinin rolü ve işlevi, bugün, dünkünden daha büyük bir ağırlık taşıyor. 

Neden böyle? Türkiye'den somut örneklerle başlamak gerekiyor. Önce, 
12 Mart'ın yedinci yılında, yedi yıldır sık sık tekrarlanan bir gerçek: Geniş yığınlar, 12 Mart döneminden daha büyük bir birikimle, daha bilenmiş olarak çıktılar. Demokratik birikim, daha yüksek boyutlara ulaştı. Demokratik kitle örgütlerinin varlığı ve bugünkü ağırlığı da bu gelişmenin ürünü oldu. Bunlar, gerçek. Ama bütün bunlar, örgütlü sosyalist hareketin önemini, ağırlığını ve subjektif bir öge olarak belirleyiciliğini azalttı mı? 


DEMOKRATİK BİRİKİM, SOSYALİST TERCİH 


Sendikasından derneğine kadar, kitle örgütlerini, bilerek ya da bilmeyerek sosyalist örgütün yerine geçirmeye çalışanlarda böyle bir anlayışın hakim olduğunu kabul etmek gerek. Böyleleri, geniş boyutlu, ama şekilsiz, yönsüz ve dağınık bir birikimi kendi başına sosyalist birikimin yerine koyma hatasını işliyorlar. Demokratik birikimi, kendi başına sosyalist birikimin yerine koyma, birbirinden kaynaklanan iki ucu da beraberinde getiriyor: Ya birikime bakarak sosyalist örgüt küçümseniyor; ya da yine birikime bakarak, kitle örgütleri partinin önüne geçirilmeye çalışılıyor. 

Daha da somut bir örnek: ODTÜ, ilerici, demokratik birikimin hayli yüksek olduğu bir öğrenim kurumu. Öğrencisi, öğretim üyesi ve işçisi ile böyle olduğuna kuşku yok. Bu okulda 11 Aralık yerel seçimlerinde, yurtlarda oy kullanıldı. Sosyalist örgüt 52 oy alırken, CHP 642 oy aldı. ODTÜ'de sosyalist sayısı bu kadar az m? 

Az. Demokratik birikimle bilinçli sosyalist tercih arasında önemli bir fark olduğu için böyle. ODTÜ'de, beş aşağı, beş yukarı 52 adet sosyalist oy var. İlerici demokrat özlemlerini sosyalizm bilinci ile bütünleştiremeyenler ise bunun 13 katı. Bu kadar açık, bu kadar yalın. Yalnızca ODTÜ'de değil Türkiye'nin her yanında da böyle. Böyle olduğu için “TİP'in 1971'den önce 300 
bin oyu vardı" diye bugünkü hareketi küçümsemenin hiçbir anlamı yok. 


TERCİHİN GERİSİNDE 


Subjektif özenin rolü ve önemi burada ortaya çıkıyor. İlerici talep ve özlemler ne ölçüde yoğunlaşırsa yoğunlaşsın, demokratik birikimin boyutları ne kadar büyürse büyüsün, bunu "sosyalist tercih" olarak abartmanın da hiçbir anlamı yok. Demokratik birikim, bilinçli sosyalist tercihlerin yerine konduğu sürece, abartma ve küçümseme birbirini izler. Birbirini tırmandırarak, insanları ters uçlara sürükler. 

Sorunun, teorik boyutları üzerinde duranların arasında, Uruguay Komü nist Partisi Birinci Sekreteri Rodney Arismendi de var. Arismendi, şöyle diyor: "Önemini tekrar tekrar vurgulayacağımız bir gerçek de şu: Dünyamızda- ki sorunların çözümü, aralarında geniş toplumsal tabakaların da bulunduğu geniş yığınların hareketlenmesiyle yakından ilgilidir. Bu hareketlenme kimi durumlarda emperyalist saldırıyı ve faşizmi hedef alıyor; diğerlerinde tekelci oligarşiler karşısında demokratik değişikliklere duyulan özlemleri dile getiriyor ve nihayet, kimi ülkelerde de ekonomik ve politik bağımsızlığı amaçlıyor. Ama politik ve ideolojik olarak bu mücadele, henüz kapitalizm Ile sosyalizmden birini seçme anlamını taşımıyor. Bunun nedeni ise zaman zaman politik bilinç yetersizliği, zaman zaman da belirli toplumsal tabakaların sınıfsal çıkarlarıdır. ” (R. Arismendi, Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Diyalektiği ve Devrimci Değişim Üzerine, World Marxist Review, Ocak 1976) 

Arismendi, yığınların henüz “politik ve ideolojik olarak" iki yol arasında bir tercih yapacak konumda olmadığından hareketle, sosyalist örgütlin yaratıcı politik ve ideolojik çalışmasının, kısacası "subjektif öge"nin taşıdığı önem ve ağırlık üzerinde duruyor. 


Sendikasından, derneğine, odasına kadar her yerde, politik ve ideolojik çalışmanın bu örgütlerin tabanında yürütülebilmesi, hem sosyalist hareketin önündeki engellerin yıkılmasında, hem de kitle örgütlerinin bugün içinde bulunduğu tıkaıuklığın aşımnasında tek yol, tek yöntem. Kitle örgütlerini parsellenecek arsa olarak gören, siyasi hareket olmadığı için kitle örgütlerinde "siyasi çizgi" olarak boy gösteren sorumsuz grupların bugün birçok kitle örgütünü getirdiği darboğazı aşmak da yine ancak böyle mümkün. 


İDEOLOJİK VE POLİTİK ÇALIŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ 


Günümüzün tüm olumlu objektif koşul ve gelişmelerine karşın, örgütün inisiyatif ve yaratıcılığının dünkünden de büyük önem kazanması buradan kaynaklanıyor. Daha geniş yığınlar toplumsal yaşama ağırlığını koydukça “Roma'ya çıkan" yolların sayısı ve karmaşıklığı artıyor. "Roma'ya çıkan" yolların sayısı arttıkça da, yığınları Roma'ya götürecek örgütün önemi büyüyor. Örgütün ve subjektif ögenin ağırlığının giderek artışını, Marks'tan Lenin'e, Lenin'den de günümüze böyle izlemek gerekiyor. 

Ama dikkatle izlemek gerekiyor. Çünkü, ideolojik ve politik çalışma olmadan, ideolojik ve politik mücadele olmadan,kendiliğinden hareketlenen yığınların, yine kendiliğinden ve bir anda sosyalizme, sosyalist örgütün çevresi- ne kanalize olmasını beklemek, Godot'yu beklemekten başka bir anlama gelmiyor. 

Hem ideolojik, hem de politik çalışma. Hem ideolojik, hem de politik mücadele. Aynı anda ikisi birden. Çünkü biri olmadan diğeri olmaz. Biri olmadan diğerini düşünmek, eşyanın tabiatına aykırı. Bu nedenle, Türkiye'de yığınların birikimini ve hareketlenmesini yeterli ölçülerde olmasa bile bir anlamda yansıtan; tabandaki birikimi harekete getirme özelliğini yeterince hayata geçirememekle birlikte önemini koruyan kitle örgütlerindeki çalışmayı, yalnızca "yanlış çizgi"lerin eleştiri ve sergilenmesine yönelik bir "ideolojik çalışma" olarak görmemek gerekiyor. Bu mücadele, bu örgütlerin tabanını kazanmaya ve sosyalist örgütün koyduğu daha ileri hedeflere çekmeye yönelik somut politik çalışma ile bütünleşmediği sürece ileri adımlar atılamaz. 
Arismendi'nin sözünü ettiği "politik ve ideolojik hazırsızlık"' durumunun tek bir çözümü var: Politik ve ideolojik çalışma. 


YÖNTEMLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ 


Sendikasından, derneğine, odasına kadar her yerde, politik ve ideolojik çalışmanın bu örgütlerin rabanında yürütülebilmesi, hem sosyalist hareketin önündeki engellerin yıkılmasında, hem de kitle örgütlerinin bugün içinde bu: lunduğu tıkanıklığın aşılmasında tek yol, tek yöntem. Kitle örgütlerini parsellenecek arsa olarak gören,»siyasi hareket olamadığı için kitle örgütlerinde "'siyasi çizgi” olarak boy gösteren sorumsuz grupların bugün birçok kitle örgütünü getirdiği darboğazı aşmak da yine ancak bununla mümkün. 

1917 Şubat'ında Bolşevikler, Sovyetlerde azınlıkta iken Ekim'e kadar 
nasıl ileri adımlar atabildiler? Hiç kuşkusuz yalnızca ideolojik mücadele ile, Lenin'in belagatı ve ikna gücüyle değil. Bunları, somut politik çalışma ile bütünleştirerek. Tabanı, politik çalışma, politik mücadele ile zorlayarak. Aynı şeklide, ülkeye, döneme, koşullara özgü somut politik çalışma biçimlerini bulmak da sosyalist hareketin görevi. Bugün, sosyalist hareketin temel sorunu bu biçim ve yöntemlerin geliştirilip zenginleştirilmesinde yatıyor. Yine eldeki deneyimlerden, bugüne kadarki politik çalışmalardan hareketle. 
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а ақан tiren 


İSPANYA'DA 
GERİCİLER 
İKTİDARA 


İLK 


ADIMLARINI 
ATTILAR 


İspanya'da önceki hafta içinde ortaya çıkan hükümet bunalımı, Ekonomi, Sanayi, Çalışma, Tarım ve Ulaştırma Bakanlarının değiştirilmesiyle yeni bir döneme girmiş oldu. Böylece, son iki yıldır iktidardan bir ölçüde uzaklaştırıhnış olan gerid güçler, iktidara doğru yeniden güçlü bir adım atmış oldular. 

Geçtiğimiz yıl 15 Haziran'da yapılan genel seçimlerde Başbakan Suarez'in Demokratik Merkez Birliği Partisi parlamentoda çoğunluğu elde etmişti. DMB' nin bu başarısı, parti lideri Suarez'in daha önceki hükümet deneyi boyunca ülkenin demokratikleşmesinden yana bir tutum içinde gözükmüş olmasıydı. Seçimlerde, Franko rejiminin sürdürülmesinden yana olan açıkça gerici partiler ağır bir yenilgiye uğramışlardı. Suarez' 


IMF 
Sedat'ın 


ihanetini ödüllendiriyor 


in yeniden kurduğu hükümet, ülke içindeki gerçek güçler dengesinin durumunu yansıtmaya yönelik görünüyordu. Suarez, hükümetine, faşist diktatörlük döneminde ilerici, antifaşist konumlarıyla tanınmış bakanları almıştı. Bu arada ülke ekonomisi için kilit sayılacak bakanlıklarda da yine demokratik eğllimleriyle tanınan politikacılar yer alıyordu. Suarezin bu tutumu, İspanya'daki ilerici güçler tarafından gerçekçi bir politika olarak değerlendirilmişti. 


OUİNTANA TEKELLERE 
BOY HEDEFİ OLUYOR 


Son hükümet bunalımının doğmasına gerekçe olarak gösterilen Ekonomi Ba- 


Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Arap halklarına ihaneti İMF tarafından ödüllendiriliyor. IMF'nin önümüzdeki üç yıl içinde Mısır'a yaklaşık olarak 800 milyon dolarlık kredi vereceği açıklandı. Önceki hafta içinde bir IMF heyeti Mısır'da temaslarda bulunmuştu. Kahire'de yayınlanan "El-Ahram" Zazetesi, IMF'den alınacak kredinin Mısır'ın dış ödemeler açığını kapatmak ve bazı "ekonomik reformların” (!) gerçekleştirilmesi için kullanılacağını bildirdi. Bu arada, IMF'nin, Mısır parasının değerinin düşürülmesi yada hükümet harcamalarının kısılması gibi bir tavsiyede bulunmadığı öne sürüldü. 

IMF ile Mısır hükümeti arasında 1976 yılı sonunda da temaslar olmuş, IMF'nin kredi sağlamak için öne sürdüğü koşulların yerine getirilmesi üzerine ülkede geniş çaplı direnişler başlamıştı. Emekçi halkın büyük tepkisi karşısında Sedat yönetimi, başlattığı ekonomik önlemlerden bir bölümünden vazgeç- 


mek zorunda kalmıştı. 


Şimdi Sedat yönetiminin emperyalizmin emirlerine uyarak Arap halkları- nın çıkarlarını siyonistlere peşkeş çekmesi üzerinde, IMF'nin ve diğer finans kuruluşlarının kredi musluklarını açtığı görülüyor. Sedat yönetimi, belki de, Mısır parasını devalüe etmekten çok daha önemli koşulları yerine getirmiş sayılıyor. Sedat'ın avucuna akıtılacak kredilerte, Mısır ekonomisinin bunalımının hafifletilebileceği, böylece gerici iktidarın sağlamlaştırılabileceği umulu- 


yor. 


Bu umutlar da boşa çıkacaktır. Hainler, ergeç, halkların önünde yargılan- 


maktan kurtulamayacaktır. 
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ÜÇ YIL ÖNCE PORTEKİZ'DE OLANLAR ŞİMDİ DE İSPANYA'DA ТЕК-RARLANIYOR. GERİCİ GÜÇLER, HÜKÜMETTE KARŞIT POLİTİKA-LAR ARASINDA KURULMAYA ÇALIŞILAN DENGEYİ EMEKÇİ HAL-KA KARŞI DEĞİŞTİRME GİRİŞİMLERİNİ YOĞUNLAŞTIRIYORLAR. 
ÖNCEKİ HAFTA, SUAREZ HÜKÜMETİNİN TEKELLERİN BOY HEDEFİ HALİNE GETİRİLEN BAKANLARI GÖREVDEN ALINDI. GERİCİLERİN MUTEMEDİ OLARAK TANINANLAR BU GÖREVLERE GETİRİLDİ. 


kanı Enrigue Fuentes Ouintana, altı aylık bakanlık deneyimi süresince ülkedek! 
gerici güçlerin boy hedefi haline geldi. 
Oulntana son olarak İspanya ekonomisinde belirleyici bir yer tutan elektrik ve elektronik tekellerini karşısına almıştı. 
Bakan, "dolaylı ,devletleştirme, " olarak nitelenen bazı önlemlerden yana olduğunu belli ediyordu. Bu arada, Franko'nun en azılı destekçilerinin yuvalandığı siderurji (maden çıkarımı) sanaylini kontrol altına almaya yönelik girişimlerle ilgili söylentiler kendisini göstermişti. 
Oulntana, elektrik şirket ve santrallar tahvillerinin yüzde 51'inin devlet tarafından satın alınmasın» öngörüyordu. Büyük tekeller, buna karşılık yatırımları 51- nırlandırarak ülkeyi yapay bir ekonomik bunalıma sürükleme tehditlerini savurmaya başladılar. Böylece büyük yerli finans kuruluşları da gerici tekellerin safiarma çekilmişti. 


SUAREZ TESLİM OLUYOR 


СегісПегіп boy hedefi olan sadece Ekonomi Bakanı değildi. Çalışma Bakanı ve Barselona Üniversitesi eski rektörü Jimenez de Parga da saldırıların boy hedefleri arasındaydı. Tekeller, yeni İş mevzuatında, işverenlere diledikleri gibi işçileri işten atmayetkisini veren hükümlere yer verilmesini de Parga'ya kabul ettlrememişlerdi. 

ТекеШегіп hücumu özellikle üç hafta önceki İspanyol İşverenleri Sendikası Genel Kurulu'nda en yüksek düzeye çıkarılmıştı. 

Hükümeti olduğu gibi kendi rotaları- 


na sokmaya çalışan tekeller ve gerici güçler, Suarez'in partisinin aşırı gerici kanadını öne sürerek, boy hedefi seçtikleri kişileri hükümetten uzaklaştırmayı başardılar. Başbakan Suarez, bir süre gösterdiği kararsızlıktan sonra, başta Oulntana olmak üzere beş bakanını feda etme yolunu seçti. Ekonomi Bakanlığı' па DMB'nin sağ kanadının liderlerinden olarak tanınan Abril Martorel getirildi. 


ÜÇ YIL ÖNCE PORTEKİZ'DE 
OYNANAN SENARYO 


İspanya'daki son gelişmeler 1974.76 
yllannda Portekiz'de olup bitenleri anımsatmaktadır. Portekiz'de 25 Nisar devriminden sonra kurulan çeşitli askersivil karışımı hükümetler, gerici güçlerin saldırılarıyla adım adım sağa, halka karşı bir konuma getirilmek istenmişti. Bu amaçla zaman zaman darbe girişimlerine başvurulmuştu. İspanya'da bugün farklı gözüken durum, hükümetin tek bir partinin elinde olmasıdır. Fakat 1977 Haziran seçimlerinden sanra kurulan DMB hükümeti, tek bir partinin teınsildlerin- den oluşmakla birlikte, farklı eğilimleri bağdaştırma çabasının bir ürünüydü. 
Böylece kurulan geçici denge, şimdi gericillğin saldırılarıyla emperyalizm ve tekeller lehine bozulmak istenmektedir. 
Emperyalizmin ve işbirlikçisi tekellerin, İberik yanmadasındaki ülkelerde demokratikleşme sürecini rayından ѕарігmak için izledikleri stratejiler tı birbirine benzemektedir. Geleceğin, Portekiz'de olduğu gibi İspanya'da da yoğun sınıf mücadelelerine sahne olacağı şimdiden anlaşılıyor. 


Irkçılık göçmen işçi çocuklarını tehdit ediyor 


Federal Almanya'da göçmen işçi çocuklannın en zor koşullar- da bulunan kesimini, Türkiye'den giden işçilerin çocukları oluşturuyor. Sayıları 250 bini bulan Türk 
çocuk ve gençleri için sadece 250 
öğretmen bulunuyor. 


Kapitalist Avrupa ülkelerinde çalışan göçmen işçilerin karşı uygulanan ayrımcı politlkanın sonuçları, göçmen işçilerin "ikinci neslinin", yani göçmen işçi çocuklarının durumunda çarpıcı bir biçimde gözleniyor. Göçmen işçi çocuklarının durumu, özellikle endişe verici boyutlara ulaştı. Federal Almanya'da Türkiye'den, İspanya'dan, İtalya'dan ve diğer ülkelerden gelen işçi çocuklarının sayısı 1 milyonu aşıyor. Duisburg, Frankfurt, Krefeld ve Offenbach kentlerinde tüm kayıtlı doğumların üçte birini göçmen işçilerin çocukları oluşturuyor. 

Federal Almanya Hükümetinin, göçmen işçi çocuklarını Alman yaşıtlarından uzaklaştırmak için bilinçli bir politika izlediği bildiriliyor. Bu amaçla “Bavyera modeli" adı verilen bir okul sistemi uygulanıyor. Bu model uyannca, göçmen İşçilerin çocukları sadece kendi yurttaşlarının bulunduğu sınıflara ayrılıyor. Böylece yabancı genç ve çocukların, yaşadıkları toplumdan ‘ес. 
rit edilmeleri" amaçlanıyor. Bu genç ve çocuklara, опіап geleneklerinden ve aile alışkanlıklarından koparınama bahanesiyle, evleri ve okulları dışındaki toplum yaşamını kavramalarma ve bu yaşama uyum göstermelerine olanak vermeyen bir eğitim uygulanıyor. Böylesi bir poll- 


tikanın sonucunda, örneğin Bavyera'da, ana okullarına gidebilecek yaştaki çocukların sadece yüzde 26'sı bu olanağı bulabiliyor. 

Bu arada, Federal Almanya'da göçmen İşçi çocuklarının en zor koşullar- da bulunan kesimini, Türkiye'den giden işçilerin çocuklarının oluşturduğu bildiriliyor. Yapılan açıklamalara göre, sayıları 260 bini bulan Türk çocuk ve gençleri için toplam olarak 250 öğretmen bulunuyor. 

Herhangi bir Ortak Pazar üyesi ülkenin yurttaşı olmak da göçmen işçilerin durumunda bir değişiklik yaratmıyor. 
Ömeğin F. Almanya'da bulunan İtalyan gençleri de, çalışma izni elde edemedikieri için, "yasa dışı" olarak nitelendirilen çalışma yollarma başvurmak zorunda kalıyorlar. 

Göçmen işçi çocuklarının ve gençlerinin içinde bulunduğu bu koşullar toplumdan zorla soyutlama ve çalışma olanağı bulamama durumları, bu kesimler arasındaki huzursuzluğun "uyuşturucu madde kullanma” gibi hastalıkların baş göstermesine yol açabiliyor. 

Göçmen işçi çocuklarının koşulları, işçi sınıfını parçalamak amacıyla uygulanan ve yoğunlaştırılan ırkçılığın kaçınılmaz sonuçlarını simgeliyor. Bu воnuçların ortadan kaldırılması, kapitalist Avrupa ülkelerindeki göçmen işçilerin, yaşadıkları ilkenin işçi sınıfıyla en akı dayanışması ve elele mücadelesiyle mümkün olacaktır. Böylece sahte "'sosyal barış" demagojilerinin, ve bu perde arkasında yürütülen ırkçılığın maskesi de diişürülecektir. 
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ŞİLİ EMEKCİLERİNİN 
ZAFERİ YAKINDIR 


Faşist cuntaya karşı Şili emekçilerinin mücadelesini ağır gizlilik koşullarına rağmen tüm ülke düzeyinde sürdüren Şili Birleşik İşçi Merkezi (CUT) dünya kamuoyuna bir çağrı yayınladı. Örgütün “dış komitesi"nin Fransa'nın St. Denis kentindeki toplantısından sonra yayınlanan çağrıda, tüm dünya emekçilerinin Şili halkıyla dayaıuşmasının güçlendirilmesi istendi. Değişik siyasal partilerin üyeleri olarak Çağrı'yı imzalayan, Mario Navarro, Luis Menesses, Eduardo Rojas, Humberto Elgueta ve Jorge Frias, CUT' un, hızla tüm Şili emekçilerinin sahip çıktığı bir örgüt olarak geliştiğini belirttiler. 


ORTAK EYLEMİN 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER 


CUT'un çağrısında, faşist diktatörlüğün politikasından en ağır biçimde etkilenenlerin işçiler olduğu belirtiliyor. 
Bununla birlikte, faşist cunta tarafından kapatılan sendikalar 1974 sonuna doğru yeniden seslerini duyurmaya başladılar. 
Şili işçi sınıfı, cuntanın ilk ağır darbelerinin açtığı yaralan sardıktan sonra, sendikal örgütlerini demokratik mücadelenin ön saflarma sürdüler. Aralık 1974'te önde gelen sendika yöneticileri Şili'yi ziyaret eden ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Komisyonu ile görüşme olanağını buldular. 1975 Mayıs'urla Santiago' daki Caupolican Tiyatrosunda sendikalar yığınsal bir gösteri düzenlediler. Geçtiğimiz yılın 1 Mayıs'ında 126 sendikanm yöneticileri demokratik haklar için bir çağrıda bulundular. Ağustos ayında çağrıya katılan sendikal örgütlerinsayısı 479'а yükselmişti. 

CUT temsilcileri, sendikal örgütlerin Şili'de kendisini gerçek bir demokratik güç olarak ispatlanış olmasına rağmen, bütün örgütlerin ortak eyleminin yönün- 


de ciddi engellerin de bulunduğunu belirtiyorlar. Cuntanın doğrudan baskı ve saldırılarının yanı sıra, kendisine bağlı bir sendikal hareketi tezgahlama çabalarmın da tam birliği engellediği bildiriliyor. Bununla birlikte sendikal örgütlerin yüzde 90'ı demokrasi saflarında yer alıyor. 


İŞÇİ SINIFININ BİRLİĞİ 


Şili Birleşik İşçi Merkezi, işçi smıfı- nın birliğini hayati önemde görüyor ve pekçok tehlikenin bu birliği tehdit ettiğini bilerek davranıyor. Birliğin önündeki engeller arasında, sendikaların birleşme özgürlüğüne karşı çıkan eğilimin hâlâ bir ölçüde de olsa varlığını koruması yer alıyor. Öte yandan sekter ve dogmatik yaklaşımların kalıntılarının hâlâ revaçta olduğu belirtiliyor. Ayrıca, sendikal örgütleri “gruplar” halinde şu уа da bu politik hareketle birleştirme, dar anlamda sendikaları “politikleştirme” yö nünde girişimlerle karşılaşılıyor. Bütün bunlara rağmen, gerçek bir birlik anlayışının işçi kitleleri arasında güç kazandığı, işçilerin sendikal örgütlerine skıca sarıldığı görülmektedir. 

CUT temsilcileri, birleşik bir sendikal hareketin, günümüz koşullarında belirli 

özelliklere sahip olması gerektiğini belirtiyorlar. Bu özellikler arasında, sendikaların politik partiler karşısındaki bağımsızlığının başta geldiği görüşünü savunuyorlar. 


DİKTATÖRLÜĞÜN TECRİTİ İÇİN 


Sendikal hareketin gerek uluslararası düzeyde, gerekse Latin Amerika kıtası üzerinde bölünmüş durumu da Şili'deki sendikal hareketin önündeki soruniz arasında yer alıyor. CUT temsilcilerine göre, uluslararası düzeyde doğru bir po- 


Mao'nun putlaştırılmasında biradım daha 


o Geçtiğimiz hafta, Ocak 1975'ten bu yana ilk kez toplanan Çin Ulusal 

— Halk Meclisi, Yeni Çin Anayasası'nı kabul etti. Anayasa'da yapılan değişiklik- 

_ ler, Mao'nun putlaştırılmasında yeni bir adım olarak değerlendirlliyor. Yeni 

4 Anayasa metnine, eski Başkan'ı ve politikasını öven bölümlerin eklenmesi, 

“Sık sik Mao'nun “tarihsel hizmetlerinden" söz edilmesi, Maocu rejimin sağlamlaştırılmasına yönelik çabalar olarak niteleniyor. 


Çin Anayasasında yapılan değişi«liklerde, "dörtler çetesi 


'ne karşı baş- 


(ашап ve bugün de sürdürülen kampanyanın izleri gözleniyor. Gözlemcilere göre, Anayasa değişiklikleri, "dörtler çetesi"'ni ve taraftarlarını politik ve ideolojlk olarak gözden düşürme amacını güdüyor. Ulusal Halk Meclisi'nin bileşiminde ve yönetici organlarının oluşturulmasında yapılan değişiklikler де, Hua yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla ilişkili görülüyor. Anayasa değişikliğiyle yetkileri artırıldığı anlaşılan Meclis'in, bugünkü yönetimin "dörtler çetesi"'ne karşı sürdürdüğü kampanyada önemli bir araç haline getirilmeye çalışıldığı 


belli oluyor. 


Yeni Çin yönetimi, bir süredir, politik tabanını genişletme, ideolojik dayanaklarını güçlendirme çabası içinde gözliküyor. Yeni yönetim, bir yandan Mao'nun ideoloji ve politikasının gerçek mirasçısı olma iddiasma hak kazanmaya, diğer yandan da ivedilik kazanan ekonomik önlemler için kitlelerde destek kazanmaya çalışıyor. Ulusal Halk Meclisi'nin yeniden canlandırılması- nın, Anayasa değişiklikleriyle Mao putunun sağlamlaştırılmasının, aynı amaca 


yönelik olduğu anlaşılıyor. 


Başkan Hua'nın, Ulusal Halk Meclisi'nin toplantısındaki konuşmasında “üç dünya" teorisine atıfta bulunması, kalıplaşmış antisovyet sloganları tekrarlaması, “süper devlet hegemonyasına karşi en geniş mücadele cephesi"'nden söz etmesi, maceracı rotaya bağlılığı kanıtlama çabasının bir ürünü olarak de- 


gerlendiriliyor. 


Şili halkı, önderlerinin ardında zafere yürüyor 


litikanın uygulanması, CUT'un ve Şili sendikal hareketinin birliğinin korunup geliştirilmesinde büyük önem taşıyor. 
Şili'nin öncü sendika liderleri şöyle diyor: 

"Kimseye ders vermek niyetinde de- 
ЁШ. Fakat herkesten, bizim ülke koşullarımızdan ve tarihimizden gelen birleşik niteliğimize saygı göstermelerini istiyoruz. Başkalarının bizim birliğimize karşı tutumları, onları yargılayacağımız temel 


ölçüt olacaktır. CUT, politikasını bu ilkeler üzerinde sürdürecektir. Ülkedeki karmaşık durumun doğurduğu sorunları biliyoruz ve çeşitli zamanlarda düştüğümüz yanlışizı görmezlikten gelmiyoruz. 
Bununla birlikte, diktatörlüğün tam tecritini sağlamak ve Şili halkıyla dayanışmayı güçlendirmek için herşeyi yapma kararlılığımızı belirtiyoruz. Sadakat birliğin temelidir, birlik ise zaferimizin, demokrasi, özgürlük ve adaletin temelidir." 


DSF tüm siyasal tutukluların 


salınmasını istiyor 


Birleşmiş МШейег İnsan Hakları Ко: misyonu'nun 34. oturumu 6-10 Mart tarihleri arasında Cenevre'de toplandı. 
Toplantıda, dünyanın pekçok ülkesin- de insan haklarının çiğnenmesi üzerinde duruldu. Bu arada Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), komisyona sunduğu resmi bir raporla, Endonezya, Paraguay ve Uruguay'da insan haklarına yönelen saldırıların durdurulmasını talep etti. 

DSF'nin raporunda, 1965'teki askeri darbeden bu yana Endonezya'nın dünyadaki en çok siyasal tutuklunun bulunduğu ilke durumuna geidiği belirtiliyor. 
Çeşitli uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre, Endonezya'da 350 kadar tutukevi ve toplama kampında 100 bine yakın siyasal tutuklu bulunuyor. Siyasal tutukluların açlıkla karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, açlıktan kurtulabilenlerin de sıtma, verem gibi hastalıklara tutulduğu açıklanıyor. DSF, ayrıca, ülkede iş bulmak İsteyen emekçilerden 
“30 Eylül" olaylarına karışmadığını belirten bir "sertifika"nın istendiği bildiriliyor. 30 Eylül 1965'te bir grup ordu kuvvetleri, faşist generallerin darbe girişimini durdurmak için harekete geçmişlerdi. 

DSF, Birleşmiş Milletler'in Endonezya hükümeti üzerinde tutukluların derhal salınması için baskıda bulunmasıт öneriyor. Örgüt, 180 mliyon İşçi adına, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun, Endonezya'da insan haklarının çiğnenmesini incelemek üzere özel bir grup oluşturmasını da talep etti. 

DSF'nun Cenevre'de toplanan Komisyon'a sunduğu raporda, Uruguay'da da, binlerce tutuklunun hiçbir duruşma- 


ya çıkarılmadan ve savunma hakkı tanınmaksızm toplama kamplarında tutulduğu bildiriliyor. Sorgulamalar sırasında her yaştan kadın ve erkeğe vahşice işkencelerin yapıldığı bildirilen Rapor'da, işkence sonucunda hayatlarını kaybettiği saptanan özgürlük savaşçılarının bir listesi de sunuldu. 

Dünya ilerici sendikaların uluslararası örgütü olan DSF, 1954'ten beri General Alfredo Stroessner'in faşist diktatörlüğü altında bulunan Paraguay'da, terör, şiddet ve işkencenin ülkedeki politik durumun baş karakteristiği olduğunu belirtti. Rapor'da, geçtiğimiz Aralık ayında ilerici sendikaların 21 yöneticisi- 
nin tutuklandığı açıklanıyor. 1976 
Ekim'inde Fransız "Temolgnages Chre- 


- tens” dergisinde yapılan bir açıklamaya 


dayanarak, Paraguay'da toplam 2.5 milyonluk nüfus içinde 2 bin politik tutuklunun bulunduğu belirtiliyor. 

Çeşitli uluslararası kuruluşların уарtığı araştırmalar, Paraguay'da ölümlerin yüzde 85'inin yoksulluk ve aç'ık sonucunda olduğunu ortaya koyuyor. 

DSF, BM İnsan Hakları Komisyonu" 
ndan, Stroessner'in faşist girişimlerinin kınanmasını, her türlü insani ve sendikal hakların derhal yürürlüğe sokulmasını, siyasal tutukluların en kısa zamanda уе koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyor. 

16-23 Nisan tarihleri arasında Prag'da 
9. Dünya Sendikalar Federasyonu, dünya ölçüsünde geniş işçi yığınlarının, emperyalizme, uluslararası tekellere ve gericiliğe karşı mücadelesinde bugüne kadar önemligörevler yerine getirmiştir. 9 
Dünya Kongresi bu mücadelede yeni bir aşamayı simgeleyecektir. 
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TRT'de müdürler, şu sıralarda yine her zaman oynadıkları bir oyunun içindeler. Cem'i alkışlarla karşılamaya, "sürgündeki krala kurtarılmış vatan topraklarını tedim etmeye" hazırlar. Cem'i karşılama törenlerinde okuyacakları nutuk da şimdiden hazır: Biz gitseydik yerimize faşistler gelirdi. Bu daha mı iyiydi? 


VAHİT DARCAN 


İsmail Cem TRT Genel Müdürlüğüne geldi, gelecek... Ecevit, Cem'in yazısını yazmaya zaman bulamadı; Korutürk, Hükümeti, "Cem'in tarafsızlığuu yitirdiği" konusunda uyardı... Ve İsmail Cem koltuğuna bir türlü oturamadı. Cem'in gelip gelmeyeceği tartışıladursun, 1970'lerde Doğan Kasaroğlu İle başlayan ve Cem yönetimi zamanında da süren "TRT Haber Merkezi" serüvenini aktaralım. 

Bir süre önce Basın Yayın Genel Müdür Vekilliğinden istifa eden Kasaroğlu, 
1973 yılında Ecevit hükümetine istifasını sunduğu zamana kadar да Haber Merkezi Haber Müdürü idi. Kasaroğlu, TRT Haber Merkezi'nde efsane yaratan bir müdür oldu. Boşuna değil kuşkusuz! 
1973'e kadar Haber Merkezi'ne ne kadar adam atanmışsa, atanma yazudannın altanda Kasaroğlu imzası görülür, Kasar- de önce Haber Merük'ten kopardı. Gerek görev açısından, gerek idari yönden genel müdürlüğe karşı büyük ölçüde 


,mulıtariyet kazandı. Sonra radyo ve te- 


levizyon yayınlarında haber saatleri, haber merkezinin isteğine göre düzenlendi. 
Programların ise haber saatlerine göre düzenlenmesi zorunluluğu doğdu. Böylece TRT, sanki Haber Merkezi ve Genel Müdürlük diye ikiye ayrıldı. 


KASAROĞLU VE "KADROSU" 


Kasaroğlu, Haber Merkezi'nde istediğI gibi at koşturdu. Sağda solda ne kadar beceriksiz, ayak işlerine koşulmuş, üçüncü sınıf gazeteci varsa devşirdi ve ımiidür, müdür yardımcısı yaptı. Kendisine rakip olabilecek hiç kimseyi Haber Merkezi'nde barındırmadı. Ağızlarına 


ÜRÜYÜŞ 


| okurlarından 


Bursa da eylem birliği gecesi 


27 Şubat akşamı Bursa Tayyare sinemasında Demokratik Güçlerin Kül- 


tür ve Sanat Gecesi düzenlendi. 


Bu, faşizme ve emperyalizme karşı güç ve eylem birliğinin simgelendiği eylemlerden ikincisiydi. Yapılan gece Bursa'da birliği sağlama yolunda ileriye 


atılmış önemli bir adım oldu. 


Gecenin anlamı, yapılan bir konuşmada "Henüz örgütlenmemiş, antisosyalist propaganda ve faşist demagoji ile kafaları karıştırılmış, politikleşmemiş emekçilerin en geniş halk kitlelerinin gericiliğin etkisinden kurtarılarak sınıf bilinci kazandırmak ve onları kurtuluş mücadelesinin saflarına çekmek için kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, bu alanda yapılacak örglitlenmenin katkısı 


önemlidir" diye dile getiriliyordu. 


Geceye 1500'e yakın işçi ve emekçi katıldı. Başlayışından sonuna değin, ufak tefek olumsuz davranışların dışında, bilinçli ve disiplinli geçti. Ge- 


ceye katılanlar "Kahrolsun Faşizm 


"Yaşasın Demokratik Güçlerin Eylem 


Birliği" sloganlarına coşkuyla katılıyorlardı... 

Görülen bazıgrupçu tavırlar, kendi sloganlarını atma çabalan geceye katılanlar tarafından destek görmedi ve tepkiyle karşılandı. 

Geceye İşçi Kültür Derneği folklor ve tiyatro, Halkevi ve TUM-DER folklor gösterileriyle katıldı. Ayrıca sanatçı Rahmi Saltuk'un söylediği tiirkü- 


ler gecenin anlamını bir kat daha artırdı. 


Yapılan çalışma bu anlayışın sürdürülmesiyle, ileride daha sağlıklı çalışmaların yapılacağını, faşizme, emperyalizme karşı güç ve eylem birliğini sağlamo yolunda ileriye yönelih adımların atılacağını gösteri yordu. 
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bir parmak bal çalarak ve "çok yakın ilgi" göstererek personelini minnet borçlu kılmaya çalıştı. Tek otorite bir başmüdür oldu. İstediğini sürdü, istediğini gecici görevlerle sağda solda süründürdü, Haber Merkezi'nden uzaklaştırdı. Ve 
1973 yılında Ecevit hükümetinin İsmsil 
Cem'i TRT Genel Müdürlüğüne getirmesiyle Kasaroğlu, yanına bir iki arkadaşını alarak gitti. 


Kasaroğlu gitti ama, geride bir kısım devşirme, bir kısmı da Haber Merkezi'nde birlikte çalıştığı müdürlerini, "Каѕагoğlu hayranlarını" bıraktı. 


"ÖNEMLİ OLAN HİZMET!" 


Haber Merkezi'nin müdürleri, her devrin adamı olmasını çok iyi becerdiler. Her dönemin adanu olmaları ve yönetmelik hükümlerinin kendilerine tanıdığı haklarla Haber Merkezi'nde kemikleştiler. Ehliyetsiz olmanın verdiği kuşkuyla birbirlerine sarıldılar. Her iktidar değişikliğinde sağcı geçinenler "solcu" geçinenleri, solcu geçinenler de sağcı geçinenleri korudu. Böylece vaziyeti idare ettiler! 


İsmail Cem, müdürlere elleşmedi. 
Kendisi Için önemli olan hizmetti! Baktı ki bizmette pek bir kusurları yok(!), baktı ki meğer onlar da demokratmış(!) 
elieşmedi. Haber Dairesi Başkanlığı'ndan çok "yüksek politika"'yla ve bu politika doğrultusunda haber programlan yapmakla meşgul Mehmet Barlas da bu müdürlerle pek iyi geçindi. Kasaroğu' nun gölge kadrosu da Haber Merkezi'ni yönetmeye devam etti. Her önemli ha- 


Yürüyüş Dergisini, çıktığı günden bu yanailgi ile izliyorum. Derginizin, sosyatist hareket açısından önemli görevleri yerine getirdiğini, basın alanında önemli bir boşluğu başarı ile doldurduğunu söyleyebilirim. 

Yine de Yürüyüş'ün önemli sayılabilecek bazı eksiklikleri olduğunu, bir okur olarak belirtmek isterim. En başta, Kültür ve Sanat sayfasında, doyuruculuğun bulunmadığı kanısındayım. Kuşkusuz, bugüne kadar bu sayfalarda çıkan birçok yazı, oldukça ilginç, "уепі şeyler söyleyen” yazılardı. Ancak, bence bu sayfaların en önemli eksikliklerinden biri, kitap okumak isteyenleri yönlendirici nitelikte tanıtma ve eleştirilerin bulunmaması. 

Türkiye'de her ay birçok kitap çıkıyor. Türkiye'li okuyucu, sosyalizm mücadelesine gönül vermiş olanlar, bir "tercih" sorunu ile karşıkarşıya. Hele hele fiyatların alabildiğine artması, bu tercih sorununu daha da ön plana çıkarıyor. 
Neleri alıp okumalı? Hangi kitaplar gerçekten Türkiye'de mücadele verenler için güncel bir değer taşıyor? Bu konu- da büyük bir eksiklik var. Aynı zamanda, ilgiyle izlenen birdergiolarak, Yürüyüş'e düşen birçok görev de var. Bir okur olarak, bu öneride haklı olduğumu sanıyorum. Tabii, karar yine sizlerin... 

Yürüyüş'ün sözde "sosyalist" sapık akımlara karşı verdiği ideolojik mücadele ancak sevinçle karşılanabilir. Ama yine kanımca, sosyalist hareketin kimi diişmanlarının tanıtılıp sergilenmesine üş'te yeterince yer verilmiyor. 
Özellikle Maoculuk ve Şovenizm gibi konularda, güncel olaylardan hareketle, bu sapmalara açıklık getirme açısından Yürüyüş'e birçok görev düşüyor. Bu an lamda, bugüne kadar yapılanları yeterli saymak mümkün değil. Hele hele Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde bu gibi sapmaların harekete verdiği büyük zararlar göz önüne alınırsa... 


berden önce Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü'ne telefon edilip, gizlice Kasar. 
oğlu'nun onayı alındı, daha sonra Barlas'a sunuldu. Haberlerde, CHP'nin sesi- nin daha çok duyulmasından başka bir değişiklik olmadı. İşçi ve emekçilerin sesi yine kısıldı, burjuva partilerinin “al gülüm-ver gülüm" demeçleri yine bültenleri doldurdu. İsmail Cem ve ekibi de durumdan gayet hoşnut, ekranlada sık sık boy gösterdi. 


“ÜLKÜCÜ MÜDÜRLER" 


Haber Merkezi'nin müdürlerine Nevzat Yalçıntaş da elleşmedi. Doğrusu pek sıkıntı da çekmedi. Tutumuna "şahsiyetindeki zerafet" dediler. Karataş, haşin davrandı önceleri, biraz tırpanattı. Amacı, Haber Merkezi'ni "ülkücü" yapmaktı. 
Baktı ki gereği yok, müdürler istendiğin- de ülkücü olabiliyor, vazgeçti. 


Müdürler, şu әгајагіа yine, her zaman oynadıkları bir oyunun içindeler. 
Cem'i alkışlarla karşılamaya, “sürgünde- ki krala kurtarılmış vatan topraklarını teslim etmeye" hazırlar. Cem'i karşılama törenlerinde okuyacaklar nutuk da hazır: "Biz gitseydik, yerimize bir sürü | faşlst gelir ve Haber Merkezi de bundan çok zarar görürdü. Bu daha mı iyiydi?" 
Cem'in “TRT'de 500 Güin"ünü okuyanlar, bu nutkun yararlı olacağından eminler. Peki уа Cem gelmezse? O da hiç so run değil. CHP'nin Faruk Sükan'la Tun: cay Mataracı'yla gayet Iyi anlaş! ö гіпсе, yüreklerine su serpiliyor: ükümetin atayacağı bir Genel Müdür'le nasıl olsa anlaşılır..." 


Son olarak, sosyalist sistem ülkeleri- nin tanıtılmasına da bence daha büyük ağırlık verilebilir. "Dünya sosyalist siste- 


açısından başlıca temel öge olduğu” düşünülürse, bu önemli silahı da gerekli şekilde kullanmanın önemi ortaya çıkar. 
Kanımca, bu tür eksiklikler de giderildiğinde, Yürüyüş daha doyurucu, daha 

çok aranan bir niteliğe kavuşacaktır. 
Başarılar. 


Recep HASDEMİR 
Erzurum 


Yürüyüş'ün son sayısında, en çok ilgimi çeken yazı "SSCB Kurtuluşun Sosyalizmden Geçtiğini Kanıtlıyor" başlıklı yazı oldu. Yıllar yılı "ikinci sınıf insan" muamelesi yapılan biz kadınlar, karı olarak horlanan, ana olarak çile çeken bizler sesimizi o kadar az duyurabiliyoruz ki... Sorunlarımıza o kadar az yer veriliyor ki günlük basında... Yürüyüş'ün bundan sonraki sayılarında da kadın sorununa sık sık yer vermesi dileğiyle saygılarımı sunarım, 


Macide KORKMAZ 
Trabzon 


Dikkatinizi çekti mi bilmem, Babıali basını son zamanlarda rotasını sürekli olarak "muhalefet" yönüne kaydırıyor. 
Sanki bunlar emekçi halkın çektiklerini zamların getirdiği yıkımları bilenler, ап-, layanlar. Milliyet gazetesinde Bedri de artık "muhalefet" karikatürleri çiziyor. 
Günaydın, “emekçiden yana" muhalefet başlıkları atıp duruyor. Radyolarda ise sürekli olarak Milliyetçi Hareket Partisi" nin yine "emekçiden yana" sesi, 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Nöro-Psikiyatri uzmanı Dr. SerolTeber'in Davranışlarımızın Kökeni adlı incelemesi Ocak ayında Sorun Yayınları arasında ikinci baskısını yaptı. 

Emperyalistlerin uluslararas propagandas, çağdaş biiimin her dalında insanlığın elde etmiş olduğu zengin aşamaları kendi burjuva ideolojilerinin tekelinde imiş gibi gösteriyor. Burjuva ideoloğları ve onların çağdışı görüş ve saptrmacalarının evrensel yayıcıları olan her ulusun gericileri, bilimin ve bilimin çağdaş sonuçlarını içeren ve sistemli, bilimsel dünya görüşü olan felsefeyi titizlikle bireylerin ve farklı toplumsal sistemlerin kabulüne göre değişen varsayımlar düzeyine indirgiyorlar. Bu gerici düşünce sahiplerine göre diyalektik ve tarihi materyalizm ve çağdaş bilim dalları birbirinden ayrı ve birbirini etkilemeyen anlayış ve çalışmalardır. Diyalektik ve tarihi materyalizm onlara göre felsefenin içinde yer alan görüşlerden sadece bir tanesidir. Yine burjuva ideologlarına göre bilimsel teknolojik ilerlemelere ve kazanımlara farklı yol ve yöntemler- den gidilebilir. Materyalizm de bu yollardan biri ve batta geçersiz olanıdır. 


BİLİM DIŞI “BİLİM ADAMLARI" 


Ülkemizde egemen olan serınaye s- 


Olup bitenler açıktır. Burjuvazi, muhalefeti de ipoteği altına almak, gerçek muhalif olan sosyalistleri arada kaynatmak çabası içindedir. Ne olursa olsun, sosyalistlerin, kapitalist düzenin gerçek muhalifleri olduğu anlaşılmasın. Dertleri, amaçları bu. 

Yürüyüş, bir zamanlar kapitalist düzenin pisliklerini, yolsuzluklarını bulup çıkararak etkin bir muhalefet yapardı. 
Ben şahsen, bunları okuyarak kapitaliz- mi daha iyi, daha yakından tanıdım. 
Çevremde de bunları göstererek insanlaпп gözlerini açmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda daha çok ideolojik nitelikte yazılara yer veriyorsunuz. Gerçi bunlar da çok önemli, ama bir "Demirel'in TIR filosu", "Vehbi Koç'un vergi kaçırması" türünden haberleri son zamanlarda pek göremiyoruz. İnsanları uykudan uyandırmada bunların ne kadar etkili olduğunu sizler de bilirsiniz. 

Başarılar. 


Selman CURA 
Ankara 


nıfları ve onların bilinçil olarak hizmetinde bulunan birçok 'bilim adamı' verimsiz çalışmaları, gerici ve saptırıcı öğretim üyelikleri dışında, içinde yaşadıkları topluma hiçbir yarar getirıniyorlar. 
Getirmedikieri gibi tekellerinde tutmaya çalıştıkları çağdaş bilimin vardığı yerlerden, değil emekçi haik kitlelerini, ayліап ve kendi öğrencilerini bile haberdar etmiyorlar. Egemen sınıfların doğrultusundaki eğitim sistemine ek olarak araştırma, inceleme üzerindeki tutucu ambargolar, basın, yayın alanlarında gerici tekeller, çağdaş bilimin vardığı aşamalardan emekçi halkımızın, aydınlarımızın bilgilenmesini engelliyor. Bu engelleme, ilkemiz insanlarının günlük yaşamlarında kullanılabileceği, bilmediğini öğrenip uygulayabileceği birçok çağdaş bilgiden yoksun bırakılmalarını sağlıyor. 

Çağdaş bilimin ürünlerinden tüm emekçi halkın yararlanmasının yolu, toplumun ilerlemesinin, çağdaş gereklere uygun örgütlenebilmesinin yolu içinde yaşadığımız kapitalist düzende elbette mümkün değil. Kapitalist üretim ilişkileri izin vermediği gibi, kapitalist üretim ilişkilerinin sürmesi de emekçi halkın geri bilinç düzeyinde tutulmasını gerektirdiği ve bunu da egemen sermaye sınıfları çok iyl bildiği için bilimi haikın gözlerinden uzak tutmaya, felsefeden uzaklaştırmaya çabalayacaklar. 

Ancak çağdaş bilimin köstekleyicileri, bilimin her alanında tek geçeril, doğru yöntem olan diyalektik yönteme ve bilimin günümüzdeki en ileri sonuçlarınn İçerdiği gibi tek tutarlı dünya görüşü olarak bilimin gelişmesinde birinci itici güç olan diyalektik ve tarihli materyalist felsefeye kuşku düşürenler sadece gericiler mi? Çeşitli bilim dallarında çalışan, Шегісі, demokrat konumda bulunan birçok aydınımızın, materyalizme karşı koruduğu kararsız ve kaypak tavır bilimin ve felsefenin kösteklenmesinde az mı rol oynuyor? 

Artık günümüzde namuslu bilim adamlığının da ölçüsü ortaya çıktı. Nasıl üretim araçlarının mülkiyetine sahip olmakla naınusluluk bağdaşmaz şeylerse, burjuva ideolojisinin kölesi olmakla da çağdaş biiim adamlığı bağdaşnuyor. 
Materyalizm karşısında kaypak, kararsız ve tarafsız olarak bilim adamlığı, hele namusluluk hiç beraberce yürüyecek şeyler değil. 

Materyalizme dayanan yerli çalışmalarınuzın sayısı artıyor. Politik, ekonomik, kültürel alanların dışında kalan alanlarda da materyalizme dayanan gerçek ürünler az sayıda da olsa sevindirici bir gelişmedir. 

1938 yılında İstanbul'da doğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Nöro-Psikiyatri uzmanı olan ve halen yurt dışında çalışmakta olan Dr. Serol Teber'in çalışması işte bu sevindirici çalışmalardan biri. 


EGEMEN SINIFLARIN 
FELSEFELERİ 
YÖNLENDİRİCİ OLAMIYOR 


Dr. Serol Teber İkinci Baskı'ya Ön- söz'de şunları söylüyor: 


"Yakın zamanlara değin, üzerleri metafizik bulutlarla kaplı pek çok şey, şimdi, bilimsel yöntemin ışığı altında açık seçik parlamabtadır... 

Olayların bu denli gerçekçi görünümü bizlerde hiç de düş kırıklığı yaratmıyor.. 
Tersine, pırıl pırıl, yepyeni bir dünyayı görmenin mutluluğu içindeyiz... Üstelik bu denli gerçekçi olmanın yürükleliği ile de övüniiyoruz... 


VE BİR İNCELEME 


Bizim yeni dünyamız, idealistlerinkinden hiç de daha az yaşanası değil... 
Bize öğretildiği gibi, dünya ciddiye alındığı ölçüde güzelleşmektedir... Bizlerse, опи son derece önemsiyoruz... Büyük Ozanımızın dediği gibi, her kırılan daim kederini duyuyor, dünyaya gözlerini açan her yeni bebe ile yeniden doğuyoruz.. Fakat, bütün bu güzel gelişimler ve duyular, diinyamızın - Türkiyemizin dertlerini, sorunlarını örtmüyor.. Onları görmemezlikten gelmek olmaz.. Bunları yok sayaraktan avunamayız... 

Günümüz koşullarında dünyamızın değişimi daha bir hızlandı.Bir iki yıl öncesine oranla bile pek çok şeyin boyutları önceden öngörülen sınırların öteleri- ne uzanıyor... 

Artık, yerküremizin belirleyici, tayin edici giicü, dünya işçi sınıfı bilimi ve onun yöntemidir... 

Bu genel doğrunun uzantısında gelişen "düşüncelerin maddeleşmesi" süreci- nin hergün, yeni somut örneklerini görüyor, böyle bir tarihi dönem içinde yaşamanın mutluluğu ve sorumluluğunu duyuyoruz... 

Sınıflı toplumlardaki egemen zümreler ve onların felsefeleri yönlendirici et-Rilerini gittikçe yitirmektedirler.. Bu kesin olgu, artık kendileri tarafından bile yadsınamaz hale geldi.. Gelişen, toplumsal devrimler çağının kendilerini ne denli aştığını göz ardı edemez oldular... 

Ellerindeki son şanslardan biri, bu toplumsal devrimler sürecini yavaşlatabilmek için, bunun karşısına biyolojik devrimler ile çıkmak, insan soyunu, toplumdan, tarihten yalıtlayıp, onu salt biyolojik bir hayvan düzeyine indirgemeye çalışmaktır.. 

Kuşkusuz, oyunun uzun süre yürüyecek bir yanı yoktur. Sömürücü sınıfların bu tuzakları da diğerleri gibi yakında tarihin çöplüğüne atılacaktır... 

Ama bu arada zaman kazanmaları da olanak dışı değildir... Özellikle ülkemiz gibi, bu tür sahnelenmeler için elverişli ortamların bulunduğu yerlerde... 

Bu nedenle doğa bilimlerini, insanı konu alan yapıtların önemi hergeçen gün artmaktadır... 

Görülüyor ki, bu konular artık, günümüz koşullarında Türkiyemiz de bile "lüks" olmaktan çıktılar.. Yada en azından çıkarılmaları gerekli... 

Türkiyemizi bu sürecin dışında tutmamanın gereği ve zorunluluğu ortadayken yakın zamanlarda yeni yeni ve 


a? 


çok daha başarılı uğraşıların yayınlanacağına inanıyoruz. Bekliyoruz..." 


MATERYALİZMİN 
KILAVUZLUĞUNDA 
ÇAĞDAŞ BİLİM 

İnsan düşünce ve davranışlarının bütünlüğünü, insanın günlük yaşamın temel sorunlarına inerek, materyalist yaklaşımın günümüzdeki bilimin doğruladığı sonuçları sergileyen bu derleme, konuyla ilgili kişilerin, konuyla ilgil çalışma yapmasalar bile psikoloji ve psikiyatri alanlanna ilgi duyan herkesin ve çağdaş bilimin materyalizm kılavuzuyla nerelere vardığını daha iyi öğrenmek isteyenlerin okuması gereken bir derlemedir. 
Elbette içeriği kitabın üzerindeki fiyattan çok daha değerlidir ama bizce işin en üzücü yanı şudur: Sorun Yayınları keşke daha kalitesiz kağıda bassaydı da bu hacimde kitabı 100'TL.na piyasaya çıkarmasaydı. Bilimin yayılması biraz da bu işe inananların maddi özverilerine bağlı. 100.TL. verip birçok kişinin bu kitapı edinemeyeceği de belli. 

Tanıtma yazımızı kitabın başlarında yer alan 'Yöntem Üzerine' bölümünden aldığımız şu sözlerle bitirelim: 

"Ülkemizde, diyalektik düşünce yöntemlerinin yaygınlaşması yavaş ve zor olmaktadır. Bunları günlük pratiğimize uygulayacak derecede özümlememiz kuşkusuz daha da uzun sürecektir. Ulkemizdeki egemen zümrelerin bugünkü res- 


mi görüşleri diyalektiğin karşıtı olan bilim dışı yöntemlerdir. Bunlar çekirdek fiziğinin bugünkü düzeyinde bile, bilerek ya da bilmeyerek gerek insan davranışlarını, gerekse toplumsal olayları yorumlarken hâlâ, duygularımızın "'maddesiz", düşüncelerimizin "beyinsiz" olarak mevcut olabileceği anlamına gelen metafizik ilkeleri kullanırlar. 

Bu "Әеуіпіг Чеге" göre, hâlâ, doğa- da önce "ruh", sonra "madde" vardır. 
Olaylar ve insan davranışları birbirlerinden bağımsız şeylerin oluşturduğu bir yığın gibi, bu tanrısal gücün isteğine göre hareket ederler... Fakat dünyanın yeni bir sıçramanın eşiğinde, niceliksel birikim döneminde 'olduğunu doğa bilimleri ve diyalektik yöntemler söylemektedir. Artık canlı hücre keşfedilmiş, Darwin'in, Marks'ın yapıtları Türkçeye bile çevriliniştir... 
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YURUYUŞ ы MAMİ am 


Meslek odaları ant 


YAVUZ ÇİZMECİ 


Ocak ve Şubat ayları mühendis ve mimar odaları için oldukça hareketli aylardır. Ocak ayı içinde tüm şubelerde ve Şubat ayı içinde de tüm merkezlerde kongreler yapılır. Geçmiş dönem çalışmaları değerlendirilir, yeni dönem çalışmaları için öneriler geliştirilir. Daha doğrusu böyle yapılması düşünülen ve böy”? olması gereken kongreler yapılır. 
Bir уіп ikl aylık dönemi kongrelerde geçen meslek odalannın, kongre öncesi çalışmaları ve kongre sonrası yorgunluğu da düşünülürse, ürün vermek için geriye oldukça sınırlı bir dönem *aldığı görülür. Bu nedenle yıllık kongre periyodlarının uzaması için çalışmalar yapmak önemli bir görev olarak ortada durmaktadır. Ayrıca bu durum böyle devam ettikçe, önemli bir zamanı ve enerjiyi alan kongre çalışmalarını da gerçek birer çalışma alanı haline getirmeyi düşünmek gerekmektedir. Bunun için, geçmiş yılların ciddi değerlendirmelerine girilmesini, gelecek yıllar için öneriler geliştirlimesini sağlamak bu örgütlerin nitel ve nicel olarak da gücünü artıracaktır. Sadece soyut ve gerçekte siyasal niteliği olтауап sloganlaşmış tartışmalardan bıkà üyeleri kongreye çekecek çalışmalar 

5 gütlerinin gündeminde 


ANTİKOMÜNİST PROPAGANDA 


Meslek odalarının kongrelerinin ve özellikleri bir yana, kongre öncesi ve dönemlerinde ortaya çıkan bazı noktalar üzerinde durmak gerekiyor. Gelecek dönem çalışmalannda değerlendirilmesi gereken, Türkiye İşçi Partisi üyesi mühendis ve mimarlarla diğer ilerici demokrat mühendis ve mimarları ilişkilerini etkileyebilecek noktalar vardır. Bu noktaların en önemlilerinden birisi üze- 


rinde durmak gerekiyor. O nokta, bilinç- $ 


U veya bilinçsiz olarak yapılan antikomünist propagandadır. 

Mühendis ve mimarlarm zorunlu ola. 
rak üye oldukları meslek odalarının yir- mi dört yıllık geçmişleri vardır. 1954 yılında Demokrat Parti iktidarının teknik adamları yönlendirmek ve denetlemek üzere oluşturduğu mühendis ve mimar odalannın ve bağlı oldukları birliğin özel bir yasası vardır. Bu örgütler ilk on beş yıllık geçmişleri birer düzen örgütü olma özelliği gösterir. Genellikle büyük bürokratların, büyük sermaye temsilcilerinin kümelendikleri, kongrelerini bile çok az sayıda kişilerle ve kendi araların da yaptıkları bu meslek odaları, üyelerinden kopuk bir biçimde, hareketsiz olarak ve sermayenin yedeğinde yaşamuşlardır. O çok sözünü ettikleri "Тпевleki çalışma"'yı bile beceremeyen bu yönetimler uzun yıllar meslek odalarında iktidar olmuştur. Ne var ki, 1960 sonrası mühendis ve mlmarlarm genellikle derin ekonomik sıkıntılara ginneleri, 1961 
sonrası Türkiye İşçi Partisi'nin kitlelere sosyalizmi bir almaşık olarak sunması ile tuzla gelişen bilinçlenme bu örgütleri de etkilemiştir. 


DEMOKRATİK MEVZİLER 


1960'ın sonlarına doğru o zamanın Türkiye İşçi Partili sosyalistleri ve onlar- 


bilimsel sosyalistler 


la birlikte ilerici demokrat yurtsever mühendis ve mimarlar örgütlerine sahip çıkmaya başlanışlardır. Bu sahip çıkış hızla yaygınlaşmış, çok kısa bir sürede bemen bütün meslek örgütlerinde iktidara ilerici, demokrat ve sosyalist mühendis ve mimarlar gelmişlerdir. 12 Mart'ın baskıcı döneminde bile bu iktidarlar devam etmiş, önemli: birer demokıasi mücadele alanları olarak kalmışlardır. Gerçi bu örgütler işçi sınıfının politik mücadelesi ekseni EREL cenli etmedikleri 


sinde mühendis ve mimar odaları birer demokratik mevzi olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Ve mühendis ve mimar odalarının 1960 sonlarından bu yana her türlü antidemokratik baskı ve faşist saldırılara karşı ayakta kalmış, karşı durmuş devrimci bir geleneği vardır. Üstelik bu dönemde, sermayenin temsilcilerinin “sözde mesleki" çalışmalanndan çok daha nitelikle çalışmalar yapnışlar, yararlı ürünler verınişlerdir. Bazı yolsuzlukların üzerine giderek, "özel okulların kapatılması kampanyası açarak", "Воgaz Köprüsünün bir çözüm olmadığmı ilan ederek” kitleler içinde yaygınlaşan bir etkinliği olmuştur. Mühendis ve mimar odaları bu süreç içinde üyelerinin somut sorunlanna ve mesleki sorunlara ilişkin politik ісегі ІІ mücadele verdikçe gelişmişler, etkinlikleri artmış, politika ile mesleki ve ekonomik mücadelenin ilişkisini kuramaymca da gerilemişler, etkinlikleri azalırıştır. 


TİP DOŞMANLIĞI 
ANTİKOMÜNİZME HİZMET EDİYOR 


Böylesine bir süreç izleyen meslek odalarının üyeleririn bir bölümü çalışmalara katılmakla ve bu oran eskisine göre çok daha yüksek olmakla beraber, gerçek olan odur ki, üyelerinin önemli bir bölümü çalışmaların dışındadır. Örgütlerine sahly çıkmamaktadırlar. Ayrıса bu hareketsiz kitie politik olarak blçimlenmemiş veya СНР ve diğer sermaye partileri eğilimlidirler. Bu üyelein bir bölümü yavaş yavaş çalışmaların içine girmekte, örgütlerine sahip çıkmaya başlamaktadırlar. Üzerinde önemle durulması gereken bir nokta, bu üyelerin bir bölümünde soyut bir antikomünlst ideolojinin egemen olduğudur. Üzerinde 15- rarla durulması gereken nokta budur. 
Çünkü başta maocu akım olmak üzere bi.çok sapkın akım zaman zamanbilinç- li veya bilinçsiz olarak bu özellikten ya- 


rarlanmak istemekte ve yararlanmakta dır. Yılların getirdiği tarihsel birikim, soğuk savaş sonrası yaygınlaşan ve özelilkle Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerle komşu olan ülkelerde yaygınlaştırılan antikomünist propaganda, ilerici, demokrat nitelikli her çıkışa bile darbe vurmak için kullanılagelmiştir. Şimdi ilericilerin, demokratların bunu kendi aralarında bir kongre seçimi endişesiyle kullanmaları, aynı antikomünist propagandanın anaforu içine girmekten başka birşey değildir. Bilimsel sosyal bu 


marlara, özel ve mevzi ЕК да diğer ilerici demokrat kesimlere, bazı sol görünüşlü akım taraftarları ile CHP'li mühendis ve mimarlardan gelen bu antikomünist etiketli saldınlara, uzun уаде! 
bir çalışma anlayışını temel almayan frsatçı davranışlardır. TİP'li mühendis ve mimarların tek başlarına veya bir birlik içinde oda seçimlerine girdikleri yerlerin çoğunda ve yalan olduğu biline biline ileri sürülen "Bunlar TİP'li, kazanırlarsa olanaklarını Parti'ye taşıyacaklar" propagandası yanlış bir temele oturan ve özünde antikomünizme dayanan bir propagandadır. Çünkü, bu yıl bütün oda 5еçimlerinde sadece seçimlere katılan partililer açıkça TİP'li olduklarını ve sosyalist olduklarını dile getirmişlerdir. Bugün bir CHP umudunun dolaştığı Türkiye'de mühendis ve mimar kitlesine "bunlar ТІРІ" demenin ve bunun hemen yanında "biz seçimlerde göğsümüzde Ecevit'in resmiyle CHP oylarını koruduk” veya "blz genel olarak ilerici grubuz, aramız- da bir de CHP'li var" demenin veya 


Hertürlü propaganda- ya rağmen, bugün sosyalist teknik elemanlar, ilerici demokrat arkadaşlarıyla birlikte, antikonüünist propagandanın sökmediğinl gösteriyorlar. Uzun vadede de hiç bir yrde sökmeyeceğini gösterecekler. 


komünizm ve 


"CHP'nin Ankara belediyesindeki yay: gın işçi, teknik eleman, mühendis ve mimar kıyımına karşı durmaktan" sakın. 
manın tek izah tarzı “bunlar komünist biz ise değiliz. Sadece komünist olmayan ilericiyiz" demektir. İlericilik adına bazı İGD'tlerin, devrimcilik adına ша Dev-Genç'lilerin yaptıkları budur. Vi bunun, böylesi bir ortamda tek adı ant komünizmdir. Bilimsel sosyalist müh dis ve mimarların hangi odanın hangi 


пп, Sosyalistlerin antikomünist propa- | gandaya karşı elele vermenin gereküiliği- ne işaret etmektedir. | 
АМТІКОМОМІЅТ PROPAGANDA 
SÖKMEYECEK 


Türkiye'de işçi sınıfı hareketinin uzun ve özverili bir geçmişi var, Yoğun baskıların yaşandığı, çok yoğun antikomünist propagandaların yapıldığı dönemde de bilimsel sosyağetler mücadele verdiler. Antikomünizm duvarını yıka yıka bugüne geldiler. Bugün de bilimsel sosyalist mühendis ve mimarlar meslek örgütlerinde yapılan antikomünist propagandadan yılnuyorlar. Her türlü propagandaya rağmen bugün ilerici, demok- | rat arkadaşlarıyla bir arada görev yapan mühendis ve mimarlar, antikomünist propagandanın artık sökmediğini gösterlyorlar. Uzun vadede hiç bir yerde de sökmeyeceğini gösterecekler. 


